Ja, goed gezien, er’ ontbreekt
jiets in de titel. ‘Zie ginds komt
de stoomboot’ eindigt anders.
De lachende knecht roept ons
immers nog meer toe: “Wie zoet
is, krijgt lekkers; wie stout is, de
roe!”

Die vijf laatste woorden kunnen we
echter gerust schrappen. De dreiging
van de roe is namelijk volledig ge-
weken. Tenminste als ik af mag gaan
op mijn ervaringen van vorig jaar.
Als invalkracht - voor de man die de
laatste 20 jaar Sinterklaas vertegen-
woordigde op onze basisschool - heb
ik geen bange of huilende kinderen
gezien. Dat lag zeker ook aan me-
zelf. Met een zware tabberd over je
kleren, ’'n opgeplakte baard plus ste-
vig vastgeknoopte mijter heb je het
als nep-Sinterklaas bloedheet en
word je vanzelf tam. Alleen met sta-
tig (lees: rustig) bewegen hou je het
vol in je rol. Voorlezen uit het Gro-

WIE ZOET IS, KRUGT LEKKERS!

te Boek was ook niet wat het ooit
schijnt te zijn geweest. Nergens een
register met op naam genoteerde
overtredingen van ondeugende kin-
deren. Alleen wat aantekeningen
over het onderwijzend personeel om
met hen een geintje te kunnen uit-
halen. Nee, de jaarlijkse afrekening
met stoute kindertjes bleef achterwe-
ge. Mijn beide Pieten boezemden
zonder roe ook al geen angst in. Ik
meende eerder jaloerse blikken te
bespeuren: ‘Mag ik 66k dansen op
het buro van de juf?’

Sint Nicolaas? Gewoon, een leuk
pakjesfeest met voor ieder een pas-
send kadotje. Prima. Toch vraag ik
me af of de hele aanpak niet wijst op
jets anders. Zijn we als opvoeders
misschien verlegen met het idee van
straffen? Elke hint in de richting van
fouten, straf en verzoening wordt
uitgebannen. Of lijkt dat alleen maar
zo?

Dit jaar doe ik op 5 december
nog één keer dienst als goeierd. Tk ga
mijn ogen en oren de kost geven!
Ongetwijfeld schallen de kinderen
het overbekende: “Vol verwachting
klopt ons hart, wie de koek krijgt,
wie de gard.” Wat is er dan te lezen
op de gezichtjes? In elk geval zal ik
niet beginnen over ‘de gard'. Ik
speel het spelletje gewoon mee.



Kind & straf, het ligt gevoelig. Als een groep ouders dit gesprekson-
derwerp kiest is er nogal eens de neiging verstoppertje te spelen.
Een gevoel van géne lijkt te overheersen. Er'leeft van alles, maar ja...
Tot er een paar over de brug komen.

- Mag dat, 'n tik op de vingers als je kind van de taart snoept? Wat

vinden jullie?

- lk weet niet hoe lk het had, opeens flapte ik eruit: "ROthCh' Jij

luistert ook nooit..

MET MATE?

Als eenmaal het ijs is gebroken, ont-
staat er vaak herkenning. We zijn
dus niet de enigen, kennelijk spelen
in andere gezinnen soortgelijke tafe-
relen. Niemand is over straf neutraal.
We nemen allemaal ons verleden
erin mee. Laat ieder dan ook eerst
bij zichzelf te rade gaan.

Denk terug aan een ervaring die
je als kind op deed met straf. Pro-
beer de situatie voor de geest te ha-
len met vragen zoals:

P Hoe oud was je? Wat deed je
fout? Wat was de aanleiding?

P Wist je welke regels je overtrad?
P Was de straf terecht? Ook recht-
vaardig?

» Hoe was het kontakt met je ou-
ders, direkt daarna? Hoe is dat nu?

EEN KADER VINDEN

Het lijkt erg hoog gegrepen om
hierna de Bijbel te openen. Samen
lezen in byv. Spreuken, kin dat nog
wel? Onze ervaringen kleuren im-
mers de bril waardoor we naar elk
vers kijken. Toch helpt het om uit-
gangspunten te zoeken die we niet
alleen vanuit ons verleden meene-
men.

Discussieer eens over deze 4 stellin-
gen. Zijn we het ermee (on)eens?
Welke nuances brengen we aan?
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1: Wie de weg niet wijst mag
zéker niet terechtwijzen
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Spreuken 1:1-9. Het is een open-
baring om het hele boek Spreuken

langs te gaan. Als je op drie lijst- ¢
jes alle verwijzingen noteert met

de trefwoorden: vader/moeder, b i
weg/pad en leven/wijsheid heb .
je een schat aan opvoed-tips! Het f}’
accent valt niet zozeer op straffen, ¥
maar op dit streven: ouders willen
hun kind leren verantwoordelijjkheid

te dragen voor de eigen weg in het
leven. Daarom zeggen ze waar het
kind de goede richting opgaat en to-
nen ze waar de grenzen liggen.

2: Bij de geboorte zat er (g)een
gebruiksaanwijzing bij

Spreuken 22:6. Zeggen is één ding,
het gehoorde in praktijk brengen
vraagt nogal wat meer. Dan komt
het aan op gewoonten vormen, le-
ren hoe de dingen moeten. Algeme-
ne regels en afspraken binnen het
gezin eenvoudig en-duidelijk uitleg-
gen en aanleren. Daarnaast ook spe-
cifieke regels voor dit kind in déze
leeftijd. Het ene kind is immers het
andere niet, dus komt het aan op het
ontdekken van ‘de eis van zijn weg’.
Dat kun je al vroeg op het spoor ko-
men stelt Spreuken 20:11.



3: Zonder straf stelt liefde niks
voor

Spreuken 13:24. Ingrijpen in de le-
venssfeer van de ander, dat doet ge-
woon zeer. Bij beiden, ouder én
kind. Het is natuurlijk mooi als hin-

derlijk gedrag gekorri-
geerd kan worden in goed
overleg. Maar soms is er meer
nodig en helpt het - naast de
‘pedagogische tik’ - alternatie-
ven te zien zoals standjes, ont-
houdings- of afzonderingsstraf.
‘Geproportioneerd straffen’ 1s het
beste uitgangspunt, dus straf-op-
maat: in verhouding tot het vergrijp,
op het juiste moment, passend bij de

leeftijd, liefdevol.

4: Reken met de wet van het
verminderde effekt

Spreuken 19:18. Weérkt de straf
wel? Uit gewoonte steeds dezelfde
straf uitdelen mist op een gegeven
moment zijn uitwerking. Een jong
kind wordt soms tot de orde geroe-
pen met een tik op de billen, maar
boven een jaar of zes werkt lichame-
lijke straf enkel averechts. Het kind
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kan dan best begrijpen en onthou-
den wat de huisregels zijn en samen
moeten er andere manieren gevon-
den worden om het konflikt op te
lossen.

TERUGKOPPELING
Hoog tijd om de weerbarstige prak-
tijk in bijbelse tijden te bezien!

Er lijkt namelijk een
behoorlijke kloof te
bestaan tussen de dage-
lijkse realiteit en bovenstaande uit-
gangspunten, Of niet? :
P Inventariseer enkele bekende ou-
der-kind-verhalen. Jakob en zijn 13
kinderen, Eli en z’'n zoons, David
met Absalom e.d. Passen die ouders
korrektie toe? Op welke manieren
gebeurt dat? _
» Kom je ook verhalen tegen over
ouders die hun zelfbeheersing verlie-
zen?

Handelen uit drft, dat kan
plaatsvinden. Alle gevoel voor ver-
houdingen is dan zoek en het kind is
de dupe. Werd vanuit die overwe-
ging Efeziérs 6:4 geschreven?

B Probeer dat vers in eigen woorden
om te zetten.

P Wat heeft het ons voor onze prak-
tijk te zeggen?



‘OP

Straf? Daar is veel over te zeg-
gen, maar uiteindelijk komt het
neer op twee woorden: opdat
en omdat. Het is wat kort door
de bocht om Hebreeén 12 z6
samen te vatten, toch raakt dit
wel de kem.

HET OGENBLIK ZELF GEEN VREUGDE...’

Om te beginnen het opdat. Straffen
heeft één bedoeling: gedrag te be-
vorderen dat heilzaam is op termijn.
(Dit is trouwens de oorspronkelijke
betekenis van dat andere woord
‘tucht’, namelijk: leiding-ten-goede)
Er wordt ingegrepen, opdat het kind
de juiste richting kan inslaan. Dat
geldt overigens niet alleen in de op-
voeding, zo gaat dat in het hele le-
ven.

Daarover gaat Hebreeén 12. Het
leven als gelovige wordt vergeleken
met het doen en laten van een hard-
loper. We zijn allemaal atleten en ie-
der moet z'n eigen wedstrijd lopen.
Dat betekent afzien en pijn lijden,
maar diir gaat het niet om. Een
sporter legt zichzelf een bepaalde
discipline op om zijn race tot een
goed einde te brengen. Zo is het
ook geestelijk gezien. God, de Va-
der, heeft een bedoeling met ons:
‘opdat wij deel verkrijgen aan zijn
heiligheid’. Het gaat erom te wor-
den zoals God ons beoogt. Mens te
kunnen zijn voor zijn aangezicht.
We zijn geschapen voor het paradijs,
maar omdat we nog ver af zijn van
dat volmaakte moeten we onderweg
alles afleggen wat ons hindert. Om
voluit te kunnen gaan moeten we
loskomen van de zonde. Dat is piju-

lijk. Want zonde is als een kleed, het
zit ons als gegoten. Daarom kost het
zo’'n moeite daar afstand van te
doen. Zeker op het moment zelf
lijkt elke ingreep slechts ‘smart te
brengen’. Meestal zien we pas nader-
hand alles in het juiste perspectief, als
we de uitwerking zien.

Juist daarom is het zo nodig het
omdat voor ogen te houden. Want
inderdaad, God grijpt in in ons le-
ven, maar dat is geen kwestie van af-
reageren, het komt voort uit liefde.
Als Vader laat Hij ons niet ‘als bas-
taarden’ links liggen, maar korrigeert
ons als wij het nodig hebben.

Wiy, ouders, zijn dus zelf ook in
training. Die ervaring kan ons milder
en wijzer maken in de omgang met
onze kinderen. Want hen korrigeren
is soms nodig. Maar wij wéten, uit
eigen ondervinding, dat straf gemak-
kelijker valt te aanvaarden als het
echt voortkomt uit liefde en werke-
lijk bedoeld is voor ons welzijn. Een
hele uitdaging om datzelfde in prak-
tijk te brengen in ons gezin!

‘Peilingen’ is een bijbelleesprogramma over op-
voedingsthema's, Tekst - Jos van Dijken.

Voor info: ‘Koers voor ouders’, Postbus 18,
3970 AA Driebergen, tel. 0343 - 52 01 04




