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Het jaar 1 tC: kenterend tij

Wat een leuk Sinterklaascadeau deze keer! Op het nieuwe jaar heet de puzzel. Ook al stond die niet op mijn
lijstje, het is wél heel toepasselijk. Want ik mijmer veel over de tijd, zeker in deze periode. Grappig, dat met
een paar puzzelstukjes de sfeer van de jaarwisseling al over komt. En vandaag wordt dat nog veel concreter,
want op dit moment bakt Jannie oliebollen en appelflappen. Optimale voorwaarden dus voor terug- en
vooruitblikken. Maar wat valt dat evalueren dit keer tegen. Het is me toch een mentaal gepuzzel! Want wat
gebeurt er allemaal?!? In welke tijd zijn we beland? Neem dit ene voorbeeld. Vorig jaar december hoorden wij
over de trouwplannen van onze jongste dochter en dus schreef ik toen enthousiast: Het tintelt nu al te mogen
uitzien naar vrijdag 3 juli. Die dag is zonder meer zonnig gekleurd, ongeacht de weersomstandigheden dan.
Begin 2020 ontvingen we de kleurige trouwkaart met speelse foto’s van een duidelijk verliefd stel. Een paar
maand later weer een kaart van Atlan en Willeke. Dezelfde foto’s met erbij in zwierige, goudkleurige letters:
Bruiloft tegoed kaart. Daaronder in kleinere letters: Dus niet op 3 juli, niet dit jaar, maar wél met elkaar!

Binnen een jaar van: 1 naar: T a

Wat is dit een verwarrende tijd! Volgens de kalender is het nu: 31 december 2020 nC, jaarwisseling. Maar het
lijkt helemaal geen dag voor een feest. Eerder een door de weekse donderdag, ergens in 1 tC. Zonder de
gebruikelijke feeststemming ligt ons besef van tijd overhoop. De gangbare schrijfwijze - 2020 na Christus -
lijkt niets te zeggen. Dat is dan onterecht, maar vandaag wordt vermoedelijk door veel mensen meer ervaren
als zomaar een dag in het 1¢ jaar tijdens Covid-19. Dat longvirus zet de boel wereldwijd z6 volledig op de kop,
dat de jaartelling misschien ooit nog eens aan dit natuurgeweld gekoppeld gaat worden. Zoiets zou trouwens
niet voor het eerst zijn, afgaande op Amos 1:1. De aardbeving toen leidde tot een andere tijdrekening.

Maar goed, alle corona-onrust van de afgelopen tien, elf maanden
maakt veel bij me los. Exact een jaar geleden, ruim voordat Wuhan
in het nieuws kwam, was ik aangenaam verrast door het joodse
denken over toekomstgericht leven. Hun idee over tijd, n.a.v. de
Hebreeuwse letter waarmee de Bijbel opent, inspireerde me enorm
(zie https://www.anderz.info/Cadeau.pdf). Toen kleurde ik die
beginletter (2 = ‘bét’) in hoopgevende tinten. Maar de frisse kijk van
toen is er wat af. Inmiddels is er een fors aangezet vraagteken bij
gekomen. Wel opzettelijk in het groen, de kieur van groei en van
creativiteit. Want we hebben verbeeldingskracht nodig om onder ogen te komen wat er gaande is. Tegelijk is
creatief worden knap lastig in deze tijd van verlies, stilstand, angst. Helaas is de kleur van deze tijd troebel.
Een onzichtbare indringer zorgt voor onrust en onzekerheid, zowel individueel als collectief. Bij ons zit de hele
samenleving opnieuw op slot. Ongekend. Gelukkig valt er nog iets anders te ontdekken.

Naast de tijd is er het tij

Dat is mijn vondst dit jaar. Natuurlijk, de tijd stuwt ons voort, de toekomst in. Maar verrassend genoeg kent de
natuur nog een tweede, totaal andere beweging. Die van het water. En juist dat biedt nu perspectief. Want dit
is een periode van kenterend tij. Het hoogwater is voorbij. De ebstroom komt op gang. Langzaam, maar
zeker. Het water trekt onherroepelijk weg richting de zee en wij hebben er totaal geen vat op en dat maakt
onzeker: wordt het ooit nog vioed? Wie oplet ziet dat de terugtrekkende beweging zich doorzet en dat ook
nog eens met toenemende kracht. Opeens wordt in het droogvallend slik niet eerder opgemerkt leven
zichtbaar. Krabbetjes, duizendpoten, krioelende wormen. Bovendien komen zeemeeuwen aangeviogen, op
zoek naar voedsel. Krijgen we dan nu oog voor iets anders dan water?

Ik maak de vertaalslag naar het bewustwordingsproces waar we allemaal mee geconfronteerd worden. Ook al
heeft vermoedelijk niemand daar zin in, letterlijk ie-der-een wordt dit jaar getest op veerkracht, uithoudings- en
inlevingsvermogen. Een heroriéntatie wordt bij ons allen, heel persoonlijk, in gang gezet. Eerst constateer je:
‘Dit gebeurt dus, ik kan er niet omheen,’ en dan komen de vragen: ‘Wat zegt me dit? Wie bén ik in dit alles?
Wie word ik door dit alles? Wat geeft grond onder de voeten?’ Het betekent zoeken. Mentale zelfquarantaine.
Maar, als nog iets van geluk-bij-ongeluk, niemand is de enige die met zulke vragen worstelt. Dat geeft dan
weer wat lucht, zo van: ‘Hoe zitten anderen in deze zoektocht?’ en ‘Met wie kan ik eens afstemmen?’



Richting en mentaliteit via twee melodielijnen
Muziek vertolkt de beleving van tijd en tij beter dan taal. Vaak neurie ik het opgewekte liedje dat Jannie eens
componeerde. Alleen al de toonzetting zorgt dat er wat kleur in de dagen komt. De tekst versterkt dat nog
eens: De toekomst is alleen vandaag

en dat is 0ok genoeg.

Voor alles wat er morgen komt

is het nu te vroeg.
Prima, dit is inderdaad niet de tijd van grootse vergezichten. Maar ook niet van somberen of haken naar het
oude normaal. Terug naar gisteren is een illusie. Niet wat geweest is, maar leven in het nu en anticiperen op
wat komt, dat is de richting van de tijd.
Daarnaast trek ik me zo nu en dan helemaal terug om de werking van het tij te ondergaan. Dan beluister ik
cellomuziek, waarvan de partituur begint met:

Adagio ma non troppo.
*)

o 2 S 1 1 ~AA w4
s S e e e o e s B e e =
= 37 < 7
) p —— —m— p e : p -
| X4 ' i o len, i
- 4 . 5
’oh { %; : R = ; y ? ]
v < SN L7 K] ) G

‘Langzaam van tempo, maar niet teveel’, de Italiaanse muziekaanwijzing, lijkt direct al een heenwijzing naar
de wegtrekkende ebstroom. Heel traag komt de cello op gang, wordt wat later bijna kiagerig vanwege een
droevig besef dat het water ontglipt. Even klinkt het heftig, alsof het eb versnelt. En daarna melancholieke,
wegstervende muziek, die uitmondt. De bedding is drooggevallen, de bodem is in zicht.

Max Bruch liet zich inspireren door de gemoedsbeweging van gelovigen op de avond voor de Grote Verzoen-
dag, aan het eind van het joodse Nieuwjaar. ‘Kol Nidrei’ heet de compositie en dat betekent: ‘Alle geloften’.
Dit zijn de uren gewijd aan oprecht onderzoek van de eigen binnenwereld, gaan tot op de bodem van de ziel.
Deze avond is om de balans op te maken van het voorbije jaar en dan met beden voor het komende jaar de
Eeuwige ontmoeten. Alle beloften en plannen voorleggen, volledig gepaard met realiteitszin. ‘Ik heb goede
voornemens, zeker, maar ik werd ook geconfronteerd met collectieve onmacht en persoonlijk onvermogen.
Daarom ben ik voorzichtig met grote woorden. Ik doorzie niet wat er op de bodem gebeurt, heb er geen vat
op. Leer mij het leven te leven met mijn intenties in open hand.’

Verder puzzelen, maar dan wel samen
Anderhalvemetersamenleving. Dit is met meederheid van stemmen gekozen als hét nieuwe woord van 2020.
Ik ben het er niet mee eens. Ik pleit voor: Bruilofttegoedkaart. En ook al haalt deze vondst de Dikke van Dale
niet, als je z6 met je teleurstelling over het afgelaste huwelijksfeest weet verder te gaan... complimenten!
Natuurlijk is mijn voorkeur te particulier. Laat ik het qua taalvondsten dan eens over de andere boeg gooien.
Als we er nou eens voor zorgen dat een ander nieuw begrip, eenzaamheidsvirus, volledig in de vergetelheid
raakt. Dat het gewoon geen effect meer heeft. Lijkt me geweldig. Want als iets door het pandemie-geweld
duidelijk is geworden, is dat onze behoefte aan verbinding. Juist nu in deze lockdown alle contactmomenten
geminimaliseerd worden is het de uitdaging de ander niet als potentiéle risicofactor te zien, maar als collega-
puzzelaar. ledereen wordt pas écht mens in de ontmoeting met de ander. Als we dan toch allemaal stil gezet
worden vraagt dat om dubbele inzet. Zo goed mogelijk de eigen puzzelstukjes aanleggen én oog hebben voor
ieder ander die dat op haar of zijn manier ook doet. Zowel introspectie als empathie dus. Elkaar welwillend
tegemoet treden is al een laagdrempelig begin. Gewoon
een vriendelijke glimlach naar een spelend kind of het
groeten van een onbekende op straat. Zo'n eenvoudig
gebaar kan altijd en wordt echt wel opgemerkt.
Natuurlijk is er voor onderlinge betrokkenheid veel

meer mogelijk. Ideeén te over, neem alleen al platform
#Nietalleen.

Dit is in elk geval niet de tijd voor solo puzzelen.

Een beter motto voor het komende jaar lijkt mij:

...maar wél met elkaar!




