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JEZUS EN KINDEREN (2)

Zo'n twintig jaar geleden werd Johnny Cash christen. Tot dan was zijn bijnaam: The man in black.
Vanwege zijn donkere stem en z'n melancholische inslag. Bovendien ging hij altijd in het zwart
gekleed. Vrij snel na zijn ommekeer maakte hij de film ‘Gospel Road’. Misschien sloeg hij in zijn
enthousiasme wat door, want zijn film over Jezus' leven barst van de vitaliteit en levenslust. Hij
geeft erin een heel eigen sfeertekening van Jezus’ omgaan met kinderen. Volgens Cash was het
voor kinderen één groot feest bij Jezus te zijn. In zijn woorden: "He must have been the kind of a
man that would always gather little children around Him. You know, little children, even babies
sense and understand when a grown person loves them."

(Vertaling: "Hij moet zo’n man geweest zijn, die altijd kleine kinderen om zich heen had. Weet je, kleine kinderen, zelfs babies
voelen aan en beseffen of een groter iemand van ze houdt.)

Dat overbekende verhaal
Marcus beschrijft in zijn evangelie een ontmoeting van Jezus met kinderen. Hoe stel jij je dat voorval

uit Marcus 10:13-16 voor? Welk plaatje roept het bij jou op? lllustratoren van kinderbijbels komen
tot heel verschillende visies.
Ging het zo? Of zo?

Komt een van deze twee in de buurt? Of heb jij er een {
andere kijk op? In ‘Gospel Road’ wordt deze scene weer g\ b "
anders uitgebeeld. De film toont Jezus op zijn knieén i
aan de oever van het meer. Met de kinderen bouwt Hij
een zandkasteel. Hij vangt de joelende, ravottende
kinderen op in zijn armen. Kind voor kind neemt Hij op.
Zijn zegen hebben ze!

Miin ontdekkin h

"Always gather little children around Him..." Dat spreekt me aan. Maar je hebt wel de vrijmoedig-
heid van een artiest nodig om het zo te zeggen. Want of er altijd kinderen in Jezus’ buurt waren durf
ik niet zomaar na te zeggen. Tot nu toe vind ik maar 13 situaties in de vier evangelieén waarbij dat
zeker het geval was. Mijn benadering van een thema is anders. Eerst maak ik een 'rontgenfoto’ van
de Bijbel. Jezus en kinderen? Welke teksten gaan er in elk geval over? Hoe vaak wordt een bepaald
woord gebruikt? Het is even doorbijten, maar het loont wel. Voor zover het Nieuwe Testament over
kinderen, opvoeden e.d. iets te zeggen heeft blijkt, dat we vooral bij Jezus moeten zijn. Hij had het
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vaak over kind en gezin.
De vele teksten roepen bij mij bijna evenveel vragen op. Voorlopig laat ik het ook maar met vragen
op me inwerken. Om eens een paar te noemen:

Wat begrijp ik eigenlijk van "wat er bij God speelt’, als het om kinderen gaat? (Matthéis 18:10;

Matthéls 21:15,16)

Heeft ieder mens een engel als een soort "hemelse dubbelganger’? Als zo’n belangenbehartiger
toegang heeft tot de Vader, wat mag ik me daarbij dan voorstellen? En wat te denken van
Matthéis 21?7 Als de mensen die ervoor zijn aangesteld (priesters, schriftgeleerden) Jezus niet de
eer geven die Hem toekomt, neemt Hij het op voor de kinderen - die volgens de grondtekst nog niet
kunnen spreken - en ziet hun geroep als lofzang aan God. Betekent dit dat de eerste kinderkreetjes
als het ware een glimlach op Gods gelaat toveren? Is er iets in het onmondige kind, dat de Heer
verwarmt? Of mag je dat niet zo zeggen?

Heb ik toch een té romantisch beeld van Jezus’ omgang met kinderen? (Matthéiis 18:3; Marcus
13:12; Johannes 5:19,44)

Vaak wordt nogal aandoenlijk over Jezus’ omgaan met kinderen gesproken. Maar leidt dat niet tot
een verkeerde zienswijze? Zo van: Jezus stelt kinderen ten voorbeeld omdat ze eenvoudig of
lieftallig of onschuldig zijn, ‘zo open’ of 'nog zo klein’. "Worden als een kind" is dan een aansporing
ook zo te worden, en verwordt ermee tot een soort alibi om vooral het denken achterwege te laten.
Doe niet zo moeilijk, vertrouw als een kind! Maar nergens laat de Heer iets blijken van zo’n naieve
kijk. Kinderen hoeven helemaal niet onschuldig te zijn. Hij acht kinderen in staat hun eigen ouders
over te leveren aan hun vijand. Bedoelt Jezus: Kinderen zijn noodzakelijkerwijs afhankelijk van hun
ouders. Zo moeten volwassenen de noodzaak aanvaarden alles in het leven te zien in verhouding tot
de Vader?

Aanvaard ik het echt eestelijk leven niet door mensen wordt verwekt? (Matthéuas 23:9;
Johannes 9:2,3)

Overschat ik niet de rol van de 'biologische’ ouders, of van de 'geestelijke’ ouders? Hoogstaande
leraren werden in Jezus’ dagen 'vader’ genoemd, maar Hij wijst dat af. Geen mens brengt in een
ander mens godsdienstig leven voort, daarom kan alleen God de Vader zijn. Is dat ook niet
bevrijdend? De discipelen stellen onterecht de schuldvraag als het om ziekte gaat. Maar maken we
nu niet een vergelijkbare fout door bijvoorbeeld bij kerkverlating een schuldige te willen zoeken?
'Deze of zijn ouders’. Leidt dat ook niet af van de kernvraag: hoe wordt Gods werk in een mens
openbaar?

Waarin bestaat het 'tot zonde verleiden van kleine gelovigen’ nu, in de jaren 90? (Matthéiis 18:1-6)

Het is niet niks wat Jezus zegt! De verdrinkingsdood op volle zee komt ieder toe die het geloof van
kinderen ten val brengt. Al heb ik er weinig zin in, moet ik me toch bezig gaan houden met zaken,
waarin anderen (verborgen) verleiders zien? Occultisme, New Age, bepaalde t.v.-programma’s,
jongerencultuur. Wie of wat is het, waardoor kinderen ni op het verkeerde been worden gezet? Hoe
ga ik daarmee om?

Op kniehoogte
Ik krijg steeds meer vragen. Er is nog veel te ontdekken. Maar is dat ook niet Jezus’ bedoeling?

Mensen - vooral 'de groten’ - wakker schudden? In alle teksten spreekt Jezus tot volwassenen, de
mensen die kind-af zijn. Niet tot kinderen! Het lijkt alsof de Heer zich in twee, bijna gescheiden
werelden beweegt. Tot volwassenen heeft Jezus vooral iets te zeggen. Maar met kinderen doet Hij
iets! Nooit is er sprake van een toespraak die de Heer tot kinderen richt. Niet één aansporing hoe ze
God kunnen zoeken. Of hoe met hun ouders om te gaan. Hij neemt hen zoals ze zijn en laat het
daarbij. De volgorde is kennelijk: eerst beleven, later begrijpen.



