
 

 

 

 

 

De watertuin 

Jannie van Dijken, sociaal pedagoog en therapeut in de psychologenpraktijk AnderZ, 

beschrijft hoe ze in de vijftiger jaren opgroeide in een gezin met veertien kinderen. Door 

voeding met te weinig kwaliteit en ontoereikende aandacht  kreeg ze geen bodem in haar 

bestaan, geen grond onder haar voeten. Het was als overleven in een moeras. Toch 

groeiden in haar watertuin bloemen. In gedichten en Snippers drukt ze uit hoe ze deze 

periode beleefde en hoe dat haar volwassen leven kleurde en nog kleurt.  

ISBN978-90-825667-0-3 
Uitgeverij: AnderZ Psychologenpraktijk 
Autobiografie in proza, gedichten en Snippers 
Formaat A5; 52 pagina’s 
Prijs: € 10 
 
Een voorproefje van de inhoud: 

“Mijn leven als een tuin, een watertuin. Lang heb ik rondgezworven in het moeras. Het 

hoofd net boven water uit. Moeizaam voortploegend, zo nu en dan onder water. 

Hardroepend: “Red mij! Red mij!”. Als ik dan net weer met mijn hoofd boven water 

kwam zag ik de zon, de moerasplanten die ik om mij heen had en dacht: ‘Wat is er aan 

de hand? Alles is toch gewoon? Wat is er nou voor bijzonders?’  

Nu, op dit moment, leef ik in een tuin met een vijver en allemaal bloeiende planten op de 

kant en in het water…” 

   

 

 

 

Hoe gaat dit verder? ‘De watertuin’ is te koop voor €10 bij Psychologenpraktijk AnderZ en 

wordt verzonden voor €3,15. Maak €13,15 over op NL17 INGB 0003 6893 03 t.n.v. J. van 

Dijken en schrijf in een email naar info@anderz.info op welk adres je het wil ontvangen, dan 

krijg je het toegestuurd. 
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