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Wie anders dan jij

Afgelopen oktober had ik zo'n zin om een witte quilt
te maken. Ik ging op zoek naar witte lapjes in mijn
kasten. Daar vond ik een plastic tas met resten van
mijn trouwjurk. Toen onze kinderen geboren werden
had ik van mijn trouwjurk een doopjurk gemaakt. De
restjes heb ik steeds maar weer mee verhuisd. Van
Groningen, naar Zwolle, naar Nijkerk, naar
Dordrecht Stadspolders, naar Sterrenburg, naar
Hendrik-Ido-Ambacht. Ik zal heel wat keertjes in die
tas gekeken hebben en hebben gedacht: ‘Nee, toch
maar niet in de lorrenzak.” Nou had ik die niet, maar
bij wijze van spreken. Nu dacht ik: ‘Hé, kan ik daar
wat mee?’ Ik kon eigenlijk geen mooi patroon
vinden. En het patroon dat ik vond wou Jos niet aan
de muur hebben. ©

Dan maar iets zelf bedenken: ‘Mmm... mijn
bruidsjurk... mijn huwelijk met Jos... hoe kan ik dat in
een beeld vangen?’ Eerst maar eens papier knippen
en plakken en wat tekenen. Zo ontstond al gaande weg
van allerlei stukjes en beetjes de quilt zoals die nu is.
Jos en ik als twee vogels die vrij hebben leren vliegen
vanuit onze basis: de liefde van God. Onze drie
kinderen en hun partners. We vliegen met elkaar.
Onze 6 kleinkinderen als de kleine vogeltjes om ons
heen. In de rand de bloemen uit mijn bruidsboeket.

Woorden van haar en mij
Op 18 juni 2016 lag dit verhaaltje over de witte quilt op een statafel in het Wantijpaviljoen in Dordrecht. Jannie
had het een paar dagen voor ons 40-jarig bruiloftsfeest geschreven als toelichting bij de quilt die ik er voor de
gelegenheid had opgehangen. Met familie & vrienden vierden we opnieuw ons samenleven met een high tea.
Om 5 uur, toen de koets al buiten klaarstond om ons thuis te brengen, nam ik bij het afscheid het woord:

Er was eens, lang geleden, op een zondagavond in het voorjaar van 1970.

Nee, laat ik het beknopt houden:

Zij was er.

Ik zag haar.

Maar Hij begon...
Nu maar even tot zover. Want hoe vaker ik terugblik, des te sterker wordt mijn overtuiging dat ons huwelijk
‘made in heaven’ moet zijn. Natuurlijk, eerlijk is eerlijk, vanaf die zondag dat ik Jannie voor het eerst zag heb
ik jarenlang de idee gehad aan de regieknoppen te zitten. Eindelijk, op 16 december 1973, kon ik mijn eerste
toenaderingspoging wagen. Gelukkig ging ze erop in. En ja, ik was het die haar later ten huwelijk vroeg.
Gelukkig zei ze ‘Ja’ en zijn we samen steeds verder gegaan. Tegelijk, terugkijkend, raak ik minder overtuigd
van mijn aandeel al die jaren.

Nieuwe ontdekkingen in Hooglied
Dit voorjaar las ik keer op keer het boekje Hooglied. Dat was bepaald niet voor het eerst. Ruim 40 jaar
geleden was ik ook vaak met dit liedbundeltje bezig. Toen spraken twee teksten me bijzonder aan. Een



gebruikte Bijbelvertaling — NBG 1951

fragment uit hoofdstuk 8 vers 6: ...sterk als de dood is de liefde... Mijn conclusie toen: met beide kun je beter
niet experimenteren. En Hooglied 2 vers 7: Ik bezweer u, dochters van Jeruzalem,

bij de gazellen of bij de hinden des velds:

wekt de liefde niet op en prikkelt haar niet

véordat het haar behaagt.
Een soortgelijke aansporing om liefde te laten groeien. En dus niet mijn aard volgen en hard van stapel lopen.
Inmiddels wordt mijn aandacht getrokken door volkomen andere passages. Met als meest verrassende
ontdekking: vooral zij is aan het woord! De bruid heeft het voor het zeggen. Mijn - voorlopige? - conclusie:
des te beter. Hooglied opent met haar verlangen naar hem. Hij loopt achter haar aan. De bruid neemt niet
alleen het vaakst initiatief, wat ze zegt snijdt ook meer hout dan waar hij mee komt. Hoe herkenbaar...

De watertuin

Jannie overwoog de afgelopen 3 jaar met woord en beeld haar levensloop. Op 18 juni lag het nog bij de
drukker, maar inmiddels is het dan uit. Ze begint het boekje met deze persoonlijke ontboezeming:

Mijn leven als een tuin, een watertuin. Lang heb ik rondge-
zworven in het moeras. Het hoofd net boven water uit.
Moeizaam vooriploegend, zo nu en dan onder water. Hard
roepend: “Red mij! Red mij!” Als ik dan net weer met mijn
hoofd boven water kwam zag ik de zon, de moerasplanten
die ik om mij heen had en dacht: ‘Wat is er aan de hand?
Alles is toch gewoon? Wat is er nou voor bijzonders?’

Is dit sec haar verhaal? Nee, zeker niet. Of zoals zij schrijft:
In de psychiatrie had ik geleerd dat ik voor mezelf op moest
komen en eigenlijk impliceerde dat dat mijn man zich maar
aan moest passen en anders maar moest ophoepelen. Dat
deed hij gelukkig allebei niet. Ik wilde en kon hem ook niet
kwijt. Wat we ook deden, we draaiden altijd weer naar
elkaar toe. We hielden en houden van elkaar ondanks alles.

Het allermooiste liefdesgedicht

In de tijd dat we elkaar leerden kennen probeerde ik, wandelend en zingend op het weggetje van Delft naar
Kethel mijn geliefde aan me te binden. Astrud Gilberto zong ik na: When the longing becomes too unbearably
strong, when there is nothing but trouble in view... En natuurlijk imiteerde ik James Taylor: You just call out
my name, and you know wherever | am, | come running... Met de jaren ging mijn zangstem haperen, maar
van tijd tot tijd durf ik nog wel een gedicht declameren. Het mooiste vind ik ‘Omschrijvingen van de liefste’ van

Gabriél Smit:
Je bent mij zo nodig. Ik weet wel dat
de Heer mijn herder is en dat Hij mij
niets laat ontbreken, maar wanneer jij
mij dat niet bent, weet ik niet wat

mijn leven nog kan zijn. Wanneer hij jou
niet geeft, geeft Hij mij niets, want

wat mij niet gereikt wordt door jouw hand
is dood voordat ik het ooit krijgen zou.
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’ \ {/ Dat kan niet, zeg je, want dan stel je mij

< ~ ) —/ voor Hem, een verantwoordelijkheid die
| ik niet dragen kan. Weet je dat zeker?

Lees de psalm. Wie dorst schenkt Hij
in overvioed zijn wijn. Maar liefste, wie
anders dan jij is mij zijn beker?

Noot: Wil je de witte quilt eens bekijken? Welkom bij ons thuis. In onze gesprekskamer is de quilt te bewonderen.
Heb je belangstelling voor ‘De watertuin’? Kijk voor meer gegevens op www.AnderZ.info onder ‘Snippers’.



