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ervaring




gebruikte Bijbelvertaling — NBV 2004

“Hoe vind je het zelf gaan?”

Sinds kort staat deze tetraéder op mijn bureau. Een beetje proactief
en creatief zijn leek me 'n goed idee. Ik ontwierp dit vierviak om mijn
nieuwe leidinggevende wegwijs te maken over mijn functioneren op
de polikliniek. Het opgestuurde standaardformulier nu even opzij;
deze 3-D-versie vind ik zinniger. In dit alternatief onderscheid ik vier
aandachtsgebieden, die onlosmakelijk met elkaar samenhangen. In
grote lijnen gaat het om:

1 ervaring

't Is moeilijk te weten wat iemand in de toekomst kan gaan doen.
Veel gemakkelijker is na te gaan wat iemand gedaan heeft. Lorne
Sanny, die ik ooit als een mentor-op-afstand beschouwde huldigde
dit idee en ik pas het al decennia toe. Onderbouw eerst cijfermatig en inhoudelijk wat je de afgelopen jaren aan
ervaring hebt opgedaan. Dat verheldert veel. Waar sta je voor? Hoe ging je dat af? Wat roept het op? Ervaring
is de springplank om verder te kunnen komen. Bovendien: ervaring verplicht. Of zoals mijn belangrijkste
leermeester eens zei: Van iedereen aan wie veel gegeven is, zal veel worden geéist, en hoe meer aan
iemand is toevertrouwd, des te meer zal van hem worden gevraagd. (Lucas 12 vers 48b)

2 uitdaging
Leven is leren. In de leer zijn, de lat telkens ietsje hoger leggen. Dus antwoorden op: Wat staat je het komend
jaar voor ogen? Wat wil je in de vingers hebben volgend jaar rond deze tijd? Reéle vragen, die appelleren aan
iemands leervermogen en —bereidheid. Opgedane ervaring en inzicht blijvend benutten? Natuurlijk, maar er is
meer. Blijf wél in beweging. Je bent nooit te oud om... Ga voor groei. Ook dat houdt de leraar-bij-uitstek ons
allemaal voor; Een leerling staat niet boven zijn leermeester; pas als iemand zich alles heeft eigen
gemaakt, zal hij de gelijke zijn van zijn leermeester. (Lucas 6 vers 40)

3 bestemming

Waar wil je op lange termijn uitkomen? Waar hoop je over 15 jaar te zijn? En voor wie ouder is: waarmee wil je
jouw loopbaan t.z.t. begindigen? Inmiddels heb ik een concrete uitwerking gemaakt over mijn recente ervaring &
komende uitdaging op het gebied van hulpverlening. De precieze invulling van mijn bestemming ligt nog open,
maar de richting is wel duidelijk. Want dit voorbeeld probeer ik in mijn leven blijvend na te volgen: Het geknakte
riet breekt hij niet af, noch dooft hij de kwijnende viam. (Matteis 12 vers 20a)

4 versterking

Als GZ-psycholoog ligt het zwaartepunt van mijn werk bij gesprekken. lk bereid elke ontmoeting voor, maak er
notities van, werk die uit en blijf er vaak over mijmeren: Helpt wat we doen vooruit? Wat houdt de cliént er nu
aan over? Kan hij of zij ermee verder? Hoe dan? Ik probeer zo concreet mogelijk te zijn. Dus geef ik een
tijdschriftartikel mee. Stuur een handgeschreven kaart bij een bijzondere gelegenheid. Mail de gesprekssamen-
vatting voor wie concentratieproblemen heeft. Neem een cliént mee naar een voorstelling. Ontwikkel een
passend huiswerkblad. Benut de appel & sinaasappel-combi. Kook vooraf een ei als eye-opener enz. enz. Op
de een of andere manier hoop ik te versterken wat is losgekomen in een ontmoeting. Dat betekent gericht
aandacht geven. Hard werken, maar ook een voorrecht! Want geef je niet, dan leef je niet. Nog mooier gezegd:
Om niet hebben jullie ontvangen, om niet moeten jullie geven! (Mattels 10 vers 8b)

En die 4 cijfers in de top?

Voor de komende reorganisatie op het werk leek het me handig om alvast mijn potentiéle plaatsbepaling aan te
geven. Op basis van 3 cliéntprofielen zullen op de polikliniek 3 teams van professionals worden gevormd. Nu
neem ik aan, dat ik niet voor elk team gevraagd zal worden. Dat wordt dus puzzelen. Want ik heb affiniteit met
elk ‘cliéntprofiel’. In team 1 zou ik vooral mijn ervaring kunnen uitbouwen. Waar team 2 voor gaat staan past bij
de uitdaging die ik het komend jaar hoop op te pakken. En, ja, het 3° team komt het dichtst in de buurt van wat
ik als mijn eindbestemming zie.

Daarnaast is er nog een leeftijdshobbel. Dat brengt me bij 4. Mogelijk schuif ik als senior eruit om plaats te
maken voor een jongere collega. Is dat misschien beter? Aan de andere kant: kan ik iets betekenen voor enkele
junioren? Oud & jong, dat zijn potentiéle win-win-situaties. Hoe kunnen wij elkaar versterken? In een mentorrol
kan ik profiteren van het frisse, onbevangene van de jongere én op mijn beurt doorgeven wat ik ontving.

Genoeg geschreven. Het wordt tijd om eens te gaan praten.



