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Door Frankl voorbij Prediker

‘Alles gaat voorbij,” zegt Prediker. ‘Er is niets dat blijft. Het is allemaal zinloos.’ Zo, de toon is gezet. Al
in zijn beginregel doet de schrijver het thema van de 12 hoofdstukken die zulien volgen uit de doeken.
De Bijbel in Gewone Taal uit 2014 maakt met deze vertaling zijn bedoeling volledig waar: in duidelijke
taal wordt de oorspronkelijke, Hebreeuwse tekst voor elke Nederlander begrijpelijk. Prediker, de
schrijver-koning, gebruikte in zijn openingsvers 3 keer het woord ‘hévél’, dat afhankelijk van de
context betekenissen heeft als ‘lucht, adem, zuchtje wind, nietigheid, zinloosheid'. De Nieuwe Bijbel
Vertaling uit 2004 kiest voor een poétische vertaalslag: ‘Lucht en leegte, zegt Prediker, lucht en
leegte, alles is leegte.” Middels allitererend taalgebruik en een natuurmetafoor wordt een 1° cyclus
toepasselijk ingeleid. Want met de eeuwige kringloop in de natuur opent het boek (1:2-11). Zon, wind
en water: ze keren eindeloos terug naar hun vertrekpunt. Zijn conclusie? Hoe je het ook wendt of
keert altijd weer zul je constateren: ‘Er is niets nieuws onder de zon.’ Herhaling is de enige constante.

Drie cirkelbewegingen

Als Prediker-fan heb ik tientallen keren allerlei vertalingen van het boek doorgenomen. Het refrein in
de BGT - ‘allemaal zinloos’ — schuurt bij mij en prikkelt me tot dit schrijven. Toch kies ik voor de NBV
om in 't geweer te komen. Ik beperk me tot de 3 poétische passages van Prediker en die komen in de
NBV-weergave veel beter tot hun recht.

Met wat hem in de natuur als onverbiddelijke herhaling opvalt is Prediker niet tevreden. Er moet toch
meer zijn? Dus komt hij in actie: ‘/k heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht, want ik
wilde alles wat onder de hemel gebeurt doorgronden.’ (1:12). Hij start er proefondervindelijk mee:
paleizen bouwen, tuinen aanleggen, feest vieren enz. Als koning kon hij zich dat permitteren, maar
toch: ‘Ik kreeg een afkeer van het leven. Elke bezigheid ging me tegenstaan. ’(2:17) Hij maakt de
balans op en stuit dan op een 2° cyclus, die van de tijd (3:1-8). Er lijkt sprake van een onvermijdelijk
ritme. Elke bezigheid heeft een tegenpool. En al die werkwoorden volgen beurtelings hun eigen
tijdpad. In beeld gebracht maak ik er dit van:

in de hoofdstukken 4 t/m 11 komt Prediker niet meer

nogal deprimerende schets over aftakeling in de loop
van de tijd. Kort gezegd is de boodschap: Geniet
vooral tijdens je jeugd, voordat straks de neergang

als oudere alle aandacht opeist. En besef dat ieder
mensenleven eindigt zoals het ooit begon:

‘Wanneer het stof terugkeert naar de aarde, weer wordt
zoals het was, wanneer de adem van het leven weer
naar God gaat, die het leven heeft gegeven.’

Zijn betoog eindigt dan, precies zoals het in 1:2 begon,
met: ‘Lucht en leegte, alles is leegte’ (12:8).

De cirkel is weer rond.

De levensfasen volgens Prediker vang ik met het beeld
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En toch...

Zeker bij deze 3° gedachtencirkel moet Prediker worden aangevuld.
Wat zou er gebeuren als hij het gesprek aan had kunnen gaan met een
andere joodse auteur?



gebruikte Bijbelvertalingen -NBV 2004 en BGT 2014

De moed zinvol te leven
Viktor Frankl (1905-1997) zou een prima ‘sparring-partner’ voor Prediker zijn. Komen tot zinvol leven.
Dat thema blijkt de rode draad in zijn leven en werk. Opgeleid als psychiater ging hij verder dan zijn
leermeester Freud en ontwikkelde een unieke behandeling: logotherapie. Letterlijk betekent dat:
genezing door het vinden van een zin in het leven. Volgens Frankl is het grondmotief van ons leven
niet het streven naar genot, macht of materieel gewin, maar het verlangen betekenis te verlenen aan
ons bestaan. Hij legde al zijn ideeén vast in een manuscript, maar dat werd hem afgenomen toen hij
naar een concentratiekamp werd afgevoerd. Hij heeft het nooit teruggezien, maar drie jaar gevangen
zitten in Auschwitz en Dachau kregen een onverwacht vervolg. Want de kampervaringen van anderen
en van hemzelf onderbouwden de juistheid van logotherapie. Frankis kernidee is: Als we niet langer
in staat zijn onze situatie te veranderen worden we uitgedaagd om onszelf te veranderen.
Het leven heeft zin, zelfs als we lijden hebben te verduren. Onterecht lijden, zoals in de kampen. Of
onafwendbaar lijden, zoals terminaal ziek worden. Wanneer een mens wordt geconfronteerd met een
onvermijdelijke situatie, bijv. bij een ongeneeslijke ziekte, juist dan wordt de mens de laatste kans
geboden de diepste zin te vervullen. Want het allerbelangrijkste is onze houding ten opzichte van het
lijiden, de wijze waarop wij ons lijden dragen. Hij verzet zich tegen het idee van 'berusten in’ of
‘vergeestelijken van' leed. In zijn woorden: Vanzelfsprekend heeft lijiden uitsluitend zin, wanneer het
beslist onafwendbaar is. Dat wil zeggen dat kanker die door middel van een operatieve ingreep kan
worden verholpen niet door de patiént mag worden aanvaard als zijn kruis.
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lijden om te vormen tot een menselijke prestatie. Frankl ontving brieven van delinquenten, die na hun
misdaden door logotherapie een nieuw gevoel van vervulling hadden bereikt. Neem dit brieffragment
van gevangene nr. 0492486 Hier, in gevangenschap, zijn er telkens meer mogelijkheden om boven
jezelf uit te groeien. Ik moet zeggen dat ik nu op de een of andere manier gelukkiger ben dan ooit.

Zin vinden: voor iedereen mogelijk, altijd

Moedig aanvaard lijden verleent tot het allerlaatste ogenblik zin aan het leven. Frankl wéét waar hij
het over heeft. Hij vertelt: De meest duivelse persoon die ik ooit heb ontmoet was een collega, Dr. J.,
algemeen bekend als de massamoordenaar van Steinhof. Hij had destijds opdracht gekregen om het
euthanasieprogramma voor psychotische patiénten te leiden. Zijn grootste ambitie was om niemand
te laten ontsnappen. Maar zelf scheen hij na de oorlog wel ontsnapt te zijn aan zijn verdiende straf.
Vele jaren later verscheen een Oostenrijkse diplomaat op mijn spreekuur. “Heeft u Dr. J. nog
gekend?” vroeg hij onverwachts. Toen ik knikte vervolgde hij: “Ik heb samen met hem in een cel
gezeten in de beruchte gevangenis van Moskou. Hij is daar aan blaaskanker gestorven, j.yensa
nog vrij jong. Ontzettend jammer! Hij was de beste vriend die je je kunt wensen. Hij hielp r God
zijn medegevangenen wanneer hij maar kon. Als we problemen of verdriet hadden was —

hij er steeds om ons te steunen en te troosten. Hij was een heilige in mensengedaante.” i %‘%
Frankls eerlijke conclusie? Deze gebeurtenis maakte me opnieuw duidelijk dat ik zelfs s % N
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conclusie had gebaseerd op het feit dat deze man op mij overkwam als een incarnatie i ?g
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te veranderen. y 4 &
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zien in het licht van wat hoger is dan je eigenbelang of geluk, dat is zinvol bestaan. |
Predikers beeld van de levensloop moet dus worden aangepast. Dit is een poging = %‘}




