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Matching

e Zou Anne niet een keer stage kunnen lopen bij Aleid?
e Hoe zou Willem-Jan het vinden om in een project van Gerhard mee te doen?

Anne en Willem-Jan zijn de studerende kinderen van een bevriend echtpaar. De een studeert in
Utrecht, de ander in Delft. Zij hebben allebei geen idee wie Aleid is of waar Gerhard woont. Trouwens
andersom geldt hetzelfde. Noch Gerhard noch Aleid weet over welke twee jongeren ik het heb. Zijj zijn
beiden van mijn leeftijd, wonen in het noorden en het oosten van het land, en dus is de kans kiein dat
deze mensen ooit 2 aan 2 met elkaar te maken krijgen.

Waar heb ik het dan over? Over ‘netwerken’ tussen generaties. Vermoedelijk herken je het wel. Twee
personen komen in je hoofd samen en je fantaseert over het trekken van verbindingslijnen. Wie weet
wat voor moois er ontstaat als zulke stippellijnties zouden worden doorgetrokken...

Ik geloof in de ontwikkeling van mensen. En dat jong en oud, voor hun ontwikkeling, op elkaar zijn
aangewezen. Dan gaat het niet alleen om Anne en Aleid of Willem-Jan en Gerhard. In mijn fantasie
komen allerlei duo’s bij elkaar uit. Daarom trek ik het wat breder met drie vragen:

1. Wat kan er ontstaan?
Doe 3 ingrediénten — leeftijdsverschil, werkveld en levensoriéntatie — in een blender en je krijgt als
resultaat: mentoraat. Mensen uit verschillende generaties, die elkaar ontmoeten op hetzelfde
werkterrein en elkaar beinvioeden in hun visie op het leven. Typisch een win-win-situatie. De oudere
profiteert van het frisse, onbevangene van de jongere met zijn open blik en onaffe ideeén. De jongere
op zijn beurt is gebaat bij de ervaring met ‘doen & laten’ waar de oudere zo ver meer is gekomen. Zo'n
wisselwerking tussen generaties heeft iets fascinerends. Ik heb in de grafiek mijn fantasie erop
losgelaten en schets het ideaalplaatje,

inbreng zoals dat zich in de loop van de tijd af kan
SENIOR tekenen. De relatie begint linksboven, de
senior begeleidt met zijn vakbekwaamheid
EXPERT ‘aanpassing’ en expertise de junior zodat die zijn eerste
A werkervaring op kan doen en zijn plekje

gaat ontdekken in het hele werkveld dat
nog voor hem open ligt. Als het goed gaat
verschuift het accent gaandeweg. De
oudere treedt terug met zijn inbreng en
verandert meer en meer in een coach en
, vertrouwensfiguur. Tegelijk manifesteert de
O empopEtiat jongere zich steeds duidelijker met zijn
eigenheid en oorspronkelijkheid.
Hier kan het erom gaan spannen! Want
inbreng junior Ukt het beiden om die switch te maken?
De jongere zal zichzelf op meer terreinen
warborvang ewiague moeten laten kennen wil hij als persoon
] ' kunnen uitgroeien. De oudere zal zich met
De ideale ontwikkeling van een mentorrelatie  ame moeten willen opstellen als een
in de loop van de tijd procesbegeleider, die vooral oog heeft
voor het unieke van deze jongere en het
hem gunt om zijn eigen visie te ontwikkelen. Dan ontstaat er echte wederkerigheid, want het werk
staat niet meer centraal, er komt wisselwerking tot stand over het leven, over ieders kijk op de wereld,
over persoonsvorming, over... wat niet al. Nog later in de tijd verandert het contact opnieuw. Elkaar
loslaten dient zich aan. Want de kans is groot dat de wegen uiteen gaan. De jongere vindt misschien
Zijn eigen route buiten de organisatie van zijn mentor. Prima, het mentorschap heeft zijn functie
gehad. Het aanvankelijke ‘aanpassen’ aan de gangbare werkwijze bij de mentor is overgegaan in
‘empowerment’ van de jongere om zijn gang te gaan.
Dit is het ideaal. En, zoals dat bij idealen gaat, dan komen de praktische vragen. Ik noem er twee.




2. Hoe ontstaat een mentorrelatie?

in elk geval zal dat anders gaan dan vroeger. Oorspronkelijk was mentoraat een kwestie van eenzijdig
opleggen. De benaming ‘mentoraat’ komt van Homerus. In de 8° eeuw voor Christus schreef hij de
mythe op over Odysseus, de vorst van het Griekse eiland Ithaca. Odysseus werd gedwongen om ten
strijde te trekken tegen Troje en zag zich gencodzaakt zijn vrouw Penelope en hun pasgeboren
zoontje Telemachus achter te laten. Slim als hij was — hij bedacht bijv. de truc met het houten paard
voor Troje — voorzag hij dat de reis lang kon duren en dus vroeg hij zijn vriend Mentoor als een vader
voor Telemachus te zijn. Toen Odysseus na 'n twintig jaar rondzwerven op zijn thuisbasis terugkeerde
constateerde hij dat Mentoor een uitstekend begeleider voor zijn zoon was geweest.

Maar goed, dit mag de bakermat van het mentoraat zijn, zo kan het niet meer. Telemachus had niks te
kiezen. Dat werkt niet. Wil een mentorrelatie in onze tijd een succes worden, dan is de minimale
voorwaarde dat beide partijen het wensen. Meestal betekent dat: hoe informeler de relatie start, hoe
tevredener de betrokkenen zijn. Door anderen is er dus weinig te regelen. Een organisatie kan op z'n
hoogst een platform creéren waar beide partijen elkaar kunnen ontmoeten en het dan verder overlaten
aan de trits: aantrekkingskracht + ontvankelijkheid + verantwoordelijkheidsbesef. Immers, als beide
zich tot elkaar aangetrokken voelen is de kiem voor het succes gelegd. Als dan ook nog eens de
jongere open, leergierig is en de oudere zich verantwoordelijk weet voor het proces van-begin-tot-eind
is succes bijna gegarandeerd.

3. Waarom zou je een mentorrelatie starten?
De realiteit is natuurlijk, dat mentoring tijd kost. Het leven is al vol genoeg, dus waarom zou je daar
moeite en energie aan besteden? M.i. omdat beide partijen er een belang bij hebben. Er is een
ontwikkelingsbehoefte bij allebei. Wie jong is wil zich uitdrukken, initiéren, iets te zeggen hebben en
wacht tot hij de kans krijgt. Wie ouder is heeft alle kansen en doet het; hij drukt zich uit, domineert,
heeft het voor het zeggen. De grote uitdaging voor beiden is een goed samenspel te vinden. Ik geloof
dat de oudere generatie daar de meeste moeite mee heeft. Want wie ouder is loopt het risico niet
meer bij de tijd te zijn, nieuwe ontwikkelingen moeilijk te kunnen volgen en komt dan gemakkelijk in de
fuik terecht van het vasthouden aan zijn positie. Dan wordt het zoiets als je verschansen achter de
machtsverhoudingen. “lk heb het hier voor het zeggen!” Of, meer verhullend gezegd: “Ik heb véél over
te dragen.” Het klinkt aannemelijk, maar daarmee stagneert zijn verdere ontwikkeling wel. Want de
oudere beziet de relatie enkel als eenrichtingsverkeer en dan is er geen echte ‘match’ tussen twee
partijen. Geven én ontvangen, dat geldt voor allebei

in een mentorrelatie.

Die symboliek zit ook in dit luciferdoosje, dat Roel
Ottow tekende. Wie zelf ooit het vuur ontving zal
op zijn beurt vuur bij anderen willen ontsteken. Dat
kan heel gemakkelijk. Het is gewoon een kwestie
van je omkeren en je richten op degene, die naje
komt...




