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Aanknopingspunten

“Wir verkiindigen ins Leere.” We verkondigen in de leegte, er is geen klankbodem, heeft Karl Barth
gezegd. Hij bedoelde ermee: het evangelie is niet naar de mens. De natuurlijke mens ergert zich
eraan, want hij staat vijandig tegenover God. Er is geen enkele reden optimistisch te zijn over een
aanknopingspunt dat bij de mens gevonden kan worden.

De Bijbel laat echter twee kanten zien. ‘Een ongeestelijk mens aanvaardt niet wat van de Geest Gods
is.’ Helaas. Maar ook, in Handelingen 2: ‘Wij horen hen in onze eigen taal van de grote daden Gods
spreken.’ Er staat in de Griekse grondtekst zelfs: dialect. Het evangelie komt tot de mens in de meest
verstaanbare bewoording. Met Pinksteren werd de kracht van Gods Geest zo zichtbaar. De Geest van
God vindt telkens de invalspoort naar het hart van de mens. In alle tijden.

Niet Caesar is Heer

De eerste christenen hebben, zelfs aan den lijve,
ondervonden dat de mens van nature vijand van God
is. In de eerste eeuw lijkt een centraal thema in de
samenleving: verzet. De beginnende kerkgeschiedenis
tekent het beeld van scherpe tegenstellingen tussen
bevolkingsgroepen. Al zijn ze enigszins verwant, toch
Joden gaan niet om met Samaritanen. De Pax Romana
gaf een zekere rust, maar de Romeinse bezettings-
macht had steeds moeite met de nationalistische
gevoelens van Joden. Het verlangen van de eerste
christengeneraties hun geloof te delen werd soms
bloedig de kop ingedrukt. De gelovigen erkenden niet
de keizer, maar Jezus als Heer.

De uitdaging voor de christenen bestond daarin de
vijandige mens in verbinding te brengen met de
verzoenende God. Dat zou zijn uitwerking krijgen in
de onderlinge verhoudingen, want in Jezus waren alle
scheidsmuren tussen mensen afgebroken. Het
antwoord voor de mensheid: Jezus is Heer! Hij maak-
te het menselijk onmogelijke mogelijk, want hij toonde
zijn heerschappij door op te staan uit de dood.
Daarmee opende Paulus dan ook zijn brief aan de

1¢ Romeinse keizer Augustus Romeinen: ‘... door de opstanding uit de doden
16 januari 27 vC — 19 augustus 14 nC verklaard Gods Zoon te zijn in kracht, Jezus, onze
Heer. (1:4)

Einde aan de aflaat

In de zestiende eeuw lijkt het centrale thema in de westerse
samenleving: schuld. Maarten Luther en zijn collega-reformatoren
verzetten zich tegen de katholieke aflaathandel en worstelden
met de vraag: “Hoe krijgen we een genadig God?”

De uitdaging voor de christenen lag daarin de zondige mens in
contact te brengen met de rechtvaardige God. Jezus bracht de
vergeving van schuld en schuldgevoel. Hét antwoord: Jezus is
Verlosser! Wat menselijk onmogelijk werd geacht maakte hij
mogelijk. Door zijn dood aan het kruis werd Gods vrije vergeving
werkelijkheid. Jezus' sterven beheerste de geloofsbeleving van ¢
de christenen sinds die tijd. Dat verklaart misschien het merk- y
waardige slot van Bachs Matthaiis Passion. Alles eindigt bij het &
graf met het grootse treurkoor: ‘Wir setzen uns mit Trénen nieder.’ ‘ :
i
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reformator Maarten Luther
10 november 1483 — 18 februari 1546

In de opstanding werd ongetwijfeld geloofd, maar het werd niet
genoemd.
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gebruikte Bijbelvertaling - NBG 1951

Een eeuw zoeken naar zingeving
Rond het begin van de 20° eeuw braken
nieuwe inzichten door over de ziel, de psyche
van de mens. Een onderscheid tussen het
bewuste en het onderbewuste in de mens
werd gepostuleerd. Dromen werden geduid,
therapieén ontwikkeld. in navolging van Freud
behandelden psychiaters vragen, ook op
seksueel gebied. Er ontstond een nieuwe
Q vrijheid. De Tachtigers van de 19° eeuw
hadden al aangekondigd, dat het ging om
zoeken van persoonlijke zingeving.
Onomwonden zelfverheerlijking werd door
Willem Kloos gepropageerd: ‘In ben een God
psychiater Sigmund Freud in 't diepst van mijn gedachten, en zit in 't
6 mei 1856 — 23 september 1939 binnenst van mijn ziel ten troon.’ De poézie
moest gaan uitdrukken 'de allerindividueelste
expressie van de allerindividueelste emotie.” Een vacutim rond zin en waarden ging ontstaan. Eerst
werd dat misschien als ruimte beleefd, in de loop van de tijd wordt het meer en meer als leegte
ervaren. Een centraal thema in onze samenleving lijkt dan ook te zijn: vervreemding. De mens is het
zicht op het leven verloren en vervreemdt van zijn situatie en van de grond van zijn bestaan.
De uitdaging voor de christenen ligt hierin de lege mens in aanraking te brengen met de zingevende
God. leder mens heeft zijn bestaan in Hem. Hét woord voor ons en onze tijdgenoten, werd al door
Jezus gesproken: Tk ben het Leven.’ Een zinvol bestaan kan menselijk onmogelijk lijken, maar Jezus
maakt het zichtbaar. Want Jezus stond zin- en waarde-onthullend in het leven. leder raakte hij
persoonlijk aan. Zachels kreeg een nieuw bestaansperspectief. Maria van Magdala werd werkelijk
een bevrijd mens. Simon werd Petrus. Telkens was het: ‘Je bent... je zult worden...’

Invalspoort naar het hart

Onze benaderingswijze is vaak van modern-reformatorische aard. Er is een kloof tussen God en
mens. Jezus' kruis overbrugt die kloof. Dat is en blijft waar. De mens is zondig, heeft Gods vergeving
nodig. Maar in een tijd van normverschuiving en normvervaging zijn dat niet altijd de eerste vragen
waar mensen mee worstelen.

Het is inderdaad waar: we verkondigen in de leegte. Leegte, op een andere manier dan Barth
bedoelde. Inspelen op de existentiéle leegte van de mens is nu van belang. In onze tijd moeten er
antwoorden komen op gevoelens van zinloosheid en gebrek aan perspectief. ‘Wat is de betekenis van
mijn leven? ‘Heeft mijn bestaan eigenlijk wel zin?'

De kracht van het evangelie is, dat het antwoord van God uit gegeven wordt. Hij is het, die telkens de
mens opzoekt. Gods Geest is het, die het aanknopingspunt vindt in elke tijd. Aan het begin van de 20°
eeuw zei Herman Bavinck ervan: ‘Want wat allen, die binnen het christendom zijn opgevoed, en in
zekeren zin zelfs allen, die den naam van mensch dragen, vereenigt en verbindt, dat zijn de eeuwige
behoeften van het menschelijk hart. De menschheid mag vooruitgaan op hare baan, de mensch blijft
immer dezelfde, zijn natuur blijft overal gelijk; zijn hart is slechts door God te voldoen.’

((voor een schematisch overzicht van bovenstaande zie de bijlage))

((plus een eigentijdse uitwerking m.b.v. in gesprek met...)



bijlage bij ‘In beweging...’ AANKNOPINGSPUNTEN

3 invalspoorten naar het hart in de loop van de tijd:

centraal verzet schuld vervreemding

thema in: 1° eeuw 16° eeuw onze tijd

blijkens: spanning tussen volkeren aflaathandel allerindividueelste emotie

streven: eigen etnische identiteit collectief normbesef persoonlijk perspectief
veilig stellen vasthouden vinden voor elk individu

relatie vijandige mens zondige mens lege mens

herstellen & & &

tussen: verzoenende God vergevende God zingevende God

kern: Jezus’ opstanding Jezus’ dood Jezus’' mens-zijn

leus: Jezus is Heer! Jezus is Verlosser! Jezus is het Leven!

gevolg: scheidsmuur opgeheven besef van vergeving ontvangen bestaan ontdekken in Christus

Bijbel 0.a. Efeziérs 2:11-22 1 Johannes 1:5-10-15 Colossenzen 1:15-19

bronnen: O.T.-profetieén Romeinen-brief 4 evangelién

Eigentijdse uitwerking met gespreksmateriaal

Een scala aan gespreksthema’s kan dienen als actuele invalspoort
naar het hart van ‘de vervreemde mens’. In 1984 ontwikkelde ik in
wisselwerking met allerlei groepen jongeren gesprekspapieren.
Telkens gaat het daarbij om ontmoetingen van Jezus. In totaal met
10 herkenbare personen en de vragen die dat toen opriep.

Om lijnen door te trekken naar onze situatie 20 eeuwen verder

werd voor elk gespreksaanpak een meer actuele intro geschreven.
De gesprekspapieren zijn gebundeld in het boekje ‘in gesprek met...’
Met opzet zijn de 10 hulpmiddelen voor gesprek niet genummerd.
Afhankelijk van de ander met wie je in gesprek bent kan op basis

van onderstaand overzicht een passend artikeltje gekozen worden. uitgever: de Navigators, Driebergen
ISBN 90 70656 36 1

actuele intro over in gesprek met ... pag.

Zoeken naar waarden liefde een eerlijke vragensteller 5
Marcus 12 vers 28-34

Omgaan met gezag waarheid een gezagsdrager 9
Johannes 18 vers 28 - 19 vers 16

Onbevooroordeeld handelen? zonde iemand met een vrije levensstijl 13
Johannes 8 vers 1-11

Schuld, een zinloze ervaring? vergeving ‘n wat onvrije gastheer 17

- Lucas 7 vers 36-50

Welke Jezus? Jezus een spontane volgeling 21
Mattheus 16 vers 13-28

Voldoening vinden behoud een onvoldane rijke 28
Marcus 10 vers 17-31

Barriéres doorbreken geloof een gediscrimineerde vrouw 29
Johannes 4 vers 4-42

God kennen wedergeboorte een vooraanstaand theoloog 33
Johannes 3 vers1-21

Twijfelend geloven? twijfel een oprechte zoeker 37
Johannes 20 vers 24-31

Diepgaande verandering veranderen een gedreven persoonlijkheid 41

Handelingen 21 vers 40 - 22 vers 22



