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WAARDEN VORMEN

't Is hoog tijd voor een omslag. De alles-moet-kunnen-houding moet plaats maken voor een dat-kun-
je-niet-maken-mentaliteit. Tal van beleidsmakers in de politiek hameren al een tijdje op dit aambeeld.
De discussie over ‘'normen en waarden’, die een paar jaar geleden is ingezet, verschuift. Eerst ging
het over de noodzaak van meer normbesef, de laatste tijd gaat het vooral over hoe normen en
waarden gevormd worden. Het wordt er niet gemakkelijker op als prominente Nederlanders van
mening verschillen over de manier waarop dat gebeuren kan.

Zo stelde koningin Beatrix in haar kerstboodschap: "Het overdragen van normen en waarden is veel
moeilijker dan kennisoverdracht.” Maar psychologe Rita Kohnstamm reageerde daarop in NRC
Handelsblad met precies het tegenovergestelde: "Normen en waarden worden een kind in een
terloops proces van identificatie met de ouders bijgebracht. Dat lukt vrijwel altijd heel aardig. Voor
kennisoverdracht daarentegen moeten speciale situaties worden geschapen met ter zake kundige
leermeesters..."

Wie heeft gelijk? Allebei, denk ik. Allebei voor een deel. Want hoe werkt dat, waardenvorming? lk
populariseer de uitkomsten van allerlei onderzoek hierover tot een proces met drie stadia: :

Mijn belang

We beginnen allemaal '‘spontaan egocentrisch’ aan het leven. Een
mens organiseert de wereld rond een middelpunt: zichzelf. Daarbij
speelt geen enkel besef van goed of fout. Een kind dat begint te
jengelen: "Dat is niet eerlijk!", heeft daarbij geen objectieve maatstaf.
Het handelt puur vanuit zichzelf. Wat wil ik? Daar draait alles om. En
dus: "Eerlijk is, dat er gebeurt wat ik wil!" Gebeurtenissen worden
naar jezelf toegedacht. "Wat hou ik eraan over?" Toen ik tijdens een
ontmoetingsronde de overgang naar het tweede stadium wilde maken,
werd ik onderbroken. "Heb je niet het idee, dat we in Nederland terug
zijn bij af? 'k Weet niet wat je verder nog wilt zeggen, maar ik heb de
indruk, dat veel mensen in dit stadium blijven steken. Of erin
terugvallen, net wat je wil. Deel je die mening?” Nou, of het veel mensen betreft, daar wil ik af
wezen. Maar er zijn inderdaad volwassenen die enkel op hun eigen strepen staan. Da’s moeilijk
samenleven. Je bent echt een stadium verder, als je de cirkel van het eigen ik ontstijgt.

Onze normen

Opvoeders hopen - al zijn ze zich dat lang niet altijd bewust - dat hun
pupillen rekening gaan houden met anderen. leder mens moet toch
ook leren zich in de gevoelens van anderen te verplaatsen. En daarom
reageren we op elkaars gedrag met goed- of afkeuring. "Je kunt dat
niet zomaar meenemen!" of "lk vind wel dat je de waarheid moet
zeggen." Zo leert een mens 00g te krijgen voor de normen van
anderen. Dat begint thuis. De daar gangbare opvattingen over wat
goed is en wat slecht, wat hoort en niet hoort, dat wordt je eigen. En
die gewetensvorming werkt dan als een kompas bij het vinden van je
weg. De normen van thuis, en later van de groep waar je bij hoort,
worden in de afweging van keuzen betrokken. "Wat zullen anderen




van mij denken?" of: "Stel dat iedereen dat deed!”

Dit gaat allemaal vrij vanzelfsprekend en meestal weinig bewust. Tot zover heeft Rita Kohnstamm
gelijk. Hier zijn geen uitgebreide lespakketten voor nodig. Toch heeft het ziin beperkingen. Want het
blijft beperkt tot de normen. Normen zijn meestal geboden van buitenaf. Ze zijn vaak negatief
gesteld. 'Je mag niet ...” of ‘je moet...” Maar waarom iets niet mag of juist moet, kan onduidelijk
blijven. Daarom moet je uitkomen bij de waarden die aan die normen ten grondslag liggen. Waarden
zijn vaak positief geformuleerd en vragen een innerlijke betrokkenheid. Het woord zegt het al: wat is
van waarde, wat is kostbaar?

Jezuaanse waarden

Jezus doet dat in de Bergrede. Normen van hun achterliggende
waarden voorzien. Niks oog om oog, tand om tand! Hoe kijk je
eigenlijk naar je tegenstander? Heb je die ander in de ogen gezien?
Wat, de vrouw van een ander begeren? Kom nou! Zie je haar dan als
lustobjekt? Welke waarde hebben mensen eigenlijk voor je? De Heer
zet ons denken op de kop. Denk niet: wat kan nog net volgens de
normen? Kijk verder: wie is de ander, die mens tegenover me? Zie ik
de persoon wel?

Wat echt van waarde is toont Jezus. Daarom spreek ik van Jezuaanse
waarden. Maar je kunt ook zeggen: universele waarden. Want ze zijn
algemeen geldig. En ze gaan vér uit boven persoonlijke belangen of gangbare groepsnormen. Bij
waarden gaat het juist vaak om onze verhouding tot de mens, die erbuiten valt. De buitenstaander.
De ander, waar ik persoonlijk helemaal geen belang bij heb. Of die ander, die niet aan onze
groepscode voldoet. Daar opent Jezus onze ogen voor. Niet het recht van de sterkste telt. Gaan we
om met die irritante ander? Wat doen we met mensen die we van nature mijden? Dat zit wel heel
dicht op onze huid. Waardenvorming is niet eenvoudig.

Persoonlijk afwegen

"Alles van waarde is weerloos" dichtte Lucebert. In een ontmoetingsronde merk ik dat steeds weer.
Ik breng verhalen in van mensen die voor keuzen stonden en stel dan vragen: Wat voor waarden
spelen hierbij, ons inziens? Wat zou doorslaggevend moeten zijn vinden wij? Dat roept heel wat op.
't Gaat nog een stap verder, als ik daarna de werkelijk genomen keuze noem, en vertel wie de
personen in het verhaal waren. (Dat het steeds vooraanstaande christenen betreft, die heel anders
gekozen hebben, dan wij ze zouden adviseren stemt des te meer tot nadenken.)

Een norm kun je voorschrijven, maar dat kun je niet met een waarde. Waarden kunnen alleen
worden getoond. Je leeft ze niet na, je leeft ernaar. Je schrijft ze niet voor, je leeft ze voor.

Zoals de koningin aangaf: "Opvoeders kunnen pas slagen in hun taak als zij in hun persoonlijk
handelen iets van hun overtuiging laten zien.” Daar zit ‘m de kneep. Uitdrukken wat je beweegt.
Niet met preekjes, maar in concreet handelen. Zo ongeveer als in een voorbeeld, dat ik in de eerste
'Langszij’ aanhaalde, over een vrouw die haar eigenbelang en de groepsdruk ontsteeg:

Zoals een jonge vrouw vertelde: “Toen ik
zeven was verhuisden we naar een andere
wijk. Een jaar later kwam er een ander huis
leeg te staan dat door Surinamers werd
gekocht. De buurt protesteerde. Er ging
zelfs een petitie rond. Ik kan me herinne-
ren dat mijn moeder weigerde te tekenen.
Ze bakte een cake voor ze en was de
enige die hen verwelkomde.”

(zie voor een schematisch overzicht van bovenstaande 3 stadia de bijlage)
(dit is gebaseerd op het werk van L. Kohlberg en T. Lickona)



bijlage bij ‘In beweging...” WAARDEN VORMEN

NIVO'S IN HET OORDELEN OVER MORELE KWESTIES

Thomas Lickona geeft in zijn boek "Als kinderen je een zorg zijn" een gedetailleer-
de uitwerking van het gedachtengoed van Kohlberg. Zijn boek is gebaseerd op
onderstaand schema.

Ik vereenvoudig en populariseer deze
indeling in nivo's tot drie stadia.

In dit schema staan in de linkerkolom de verschillende fasen vermeld.
In de middelste kolom staan twee vragen, namelijk: wat is goed en
waarom moet je goed zijn. In de rechterkolom staat geschreven wat

een kind in die fase op die twee vragen zou antwoorden.

fase0 watis goed: Ik moet mijn zin krijgen. PRIMITIEF
egocentrisch den-

ken waarom moet je Om mijn verlangens beloond te zien en geen

(de eerste vier le- goed zijn: straf te krijgen.

vensjaren)

fase 1 watis goed: Tk moet doen wat er gezegd wordr.

gehoorzaamheid

(de eerste twee jaren waarom moet je Om moeilijkheden te voorkomen.

van de basisschool) goed zijn:

fase2 watis goed: Ik moet voor mezelf zorgen, maar ik moetde

voor-wat-hoort
wat
(devolgendejaren

mensen die mij billijk behandelen zelf ook

billijk behandelen.

op de basisschool) waarom moet je Eigenbelang. Wathou ik eraan over?
goed ziin:
'mi jn belang’
fase3 : watis goed: Tk moetaardig zijn en beanfwoorder.m aande CONVENTIONEEL
goede relaties met verwachtingen van de mensen om wic ik geef.
anderen (de laatste

jaren op de basis-

waarom moet je

Zodat anderen goed over me denken (sociale

school en de eerste goed zijn: goedkeuring) en ik mezelf ook goed kan vin-
jarendaarna) den (zelfwaardering).
fase4 watis goed: Ik moet mijn verantwoordelijkheden nako-

verantwoordelijk-
heid tegenover "het

men tegenover het sociale systeem of het
waardenstelsel waar ik bij hoor.

systeem’ (wat ou-
dere pubers) waarom moct je Om te voorkomen dat het systeem incenstort
goed zijn: en mijn zelfrespect te bewaren (als iemand die
zijn verplichtingen nakomt).
’
onze normen’
fase5 wat is goed: Ik moet het grootst mogelijke respect tonen

principieel geweten
(jong volwassenen)

waarom moet je
goed zijn:

voor de rechten en de waardigheid van ieder
ander individu en cen systeem steunen dat de
rechten van de mens beschermt.

Ik ben het tegenover mijn geweten verpliche
om andere mensen metrespect te behande-
len.

PRINCIPIEEL

'universele waarden’



