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Waarden verhelderen

Sinds 7 januari bid ik voor Bert. In de druilerige regen, op het perron van Roosendaal, kon ik hem niet
aan een vuurtje helpen. Ik wist op dat moment, dat ik met hem een rookcoupé moest opzoeken. In de
trein begint hij. Net terug van een bezoek aan zijn ex-vrouw loopt het hem over. “We hadden een
perfecte relatie, meneer, tot de kinderen kwamen.” Hij kon er niet tegen dat de kinderen hun bord niet
leeg aten of eten in het bankstel kliederden. “Regels moeten er wezen, meneer.” Ik hoef niks te
zeggen, hij praat.

“7e heeft de kinderen totaal niet in de hand, meneer. Zonet nog zegt ze tegen onze jongen van bijna
vier, dat ie stil moet wezen. Hij lacht haar straal uit, klimt op de tafel en gaat aan de lamp hangen. Zijj
doet niks. Ik erheen. Zie dat er heel geen lamp in zit. Fitting kapot. Dus ik zeg: ‘Heb je 'n
schroevendraaier, dan haal ik ‘m er even af’

“Nee, die lamp blijft hangen!”

Ik protesteer, maar zij ziet geen gevaar.

“Ach, dan heeft ie een permanentje.”

“Nee! Dan ligt ie echt horizontaal!”

‘Nou en?’ zegt ze.”

Hij neemt het nog voor haar op. “Ze is zwerver geweest, meneer. Overal gezeten. Geen thuis
gekend...”

Waarden-patronen
Al luisterend begin ik enigszins aan te voelen, waar het tussen Bert en zijn vrouw fout kan zijn gegaan.
In elk geval wordt het me steeds duidelijker hoe Bert zelf in het leven staat. Zijn specifieke manier van
reageren. De waarden waar hij in zijn leven vanuit gaat.
Eerdere bijbelstudie in Johannes’ evangelie
bracht me tot bijgaand plaatje. De waarden,
‘ die richtinggevend zijn voor ons doen en
laten, ontstaan door 3 aspecten. De schrijver

Johannes gebruikt in zijn evangelie en in zijn

begripsmati
eng:;?,a i eerste brief een aantal keren de uitdrukking:
‘onderkennen en geloven’. Dat is de NBG-
I stap zetten vertaling van de twee Griekse woorden, die hij

in vertrouwen oorspronkelijk gebruikte. Johannes schetst

betekenis met deze woorden een soort spiraalbeweging.
toekennen Het werkwoord ‘onderkennen’ omvat 2
aspecten. Als 1° het ‘kennen’, anders gezegd:
‘ feitelijk, begripsmatig weten wat een bepaalde
waarde inhoudt. Het 2° aspect wijst op het

‘betekenis toekennen’, ofwel: schatten of iets
onderkennen & geloven écht van waarde is. Ligt het accent bij het 1°
meer op de kant van helder denken, bij het 2»
komt meer de eigen beleving, de intuitief-
gevoelsmatige kant naar voren. Maar als het
alleen bij ‘onderkennen’ blijft, blijft het enkel theorie. Nodig is ook de praktijk. Of iets werkelijk van
waarde is ontdek je het beste door er ervaring mee op te doen. Vandaar dat andere, aanvullende
werkwoord: ‘geloven’. Dat wijst op een 3° aspect, namelijk: een stap zetten in vertrouwen. Handelen
dus, in beweging komen. Door de waarde uit te proberen in de praktijk ontdek je of je zo'n waarde
verder als richtinggevend wilt meenemen in het leven.

Dit proces samengevat: Wat we over iets denken roept bepaalde gevoelens op. Hoe we ons er dan
over voelen beinvioedt onze keuzes en daarmee ons gedrag. De gevolgen van ons handelen leiden
tot nieuwe overwegingen. En zo ontstaat een spiraalbeweging. Bepaalde patronen slijpen in.

Bert hecht bijvoorbeeld sterk aan orde en regelmaat. Misschien is hij te strikt geworden. Ik vermoed
het, maar weet er onvoldoende van. Hij voelt zich gevangen en betwijfelt of hij zal kunnen veranderen.




gebruikte Bijbelvertaling — NBG 1951

Zinvol groepswerk?

“Nee, Freek haalt je wel van het station. Dat is nog geen tien minuten.” Anke wil er niet
van weten, dat ik de bus neem. Ik ken Freek nog van een eerdere ontmoetingsronde over
geloofsopvoeding, een jaar geleden. Nu hebben Anke en hij thuis een stel vrienden en wat
personeelsleden uitgenodigd. Koers bepalen als opvoeders, daar willen ze eens over praten.
Vanavond is de aftrap met de groep. Ik heb nauwelijks de autodeur dicht of Freek steekt van
wal. “Nynke is de afgelopen maand bij vrienden ondergebracht.” Het overvalt me. Wie is Nynke
ook al weer? Voor ik het kan vragen gaat hij verder: “Ja, ze was helemaal hoteldebotel van zo'n
jongen uit het internaat. Dat konden wij natuurlijk niet goed vinden. Laaiende ruzie kregen we.”
Ik pols eens: “Hoe oud is Nynke eigenlijk?” “Veertien.” 't Flitst door me heen: heeft het wel zin van-
avond met zo’n bont gezelschap te beginnen? Kunnen we niet beter met z'n drieén praten? Anke,
Freek en ik? Het is duidelijk waar Freek vol van zit, maar dat zal ik zeker niet in de groep aan de orde
laten komen. Ook al gaan we het hebben over waarden in de opvoeding, dit conflict — hoe acuut ook —
dat blijft buiten deze eerste groepsbespreking. Tenzij Freek of Anke het zelf inbrengen.
Waarom? Eerst moet helder worden welke mate van vertrouwen er onderling
7™ gegeven wordt. En hoe dat vertrouwen kan groeien. In beeldspraak: Ik zie
)\‘, mensen in een groep als zeer verschillende bomen, bijeen in een park. Bijna
alle woorden die gesproken zullen worden zijn als de bladeren aan de bomen.
. Kleurrijk, maar ook wat verhullend. Mijn gespreksaanpak met de groep is als
¢ '\’\\( de herfstwind, die de bladeren laat vallen. Geen storm, maar wel z6 dat de
| ‘( !1 ,) \1| At {. | )" takken zichtbaarder worden. In de beeldspraak staan dan de takken voor
! Y gf'\ 15 o }l waarden. Net als bij kaler wordende bomen, wordt in een groepsproces
l}f'v Bl \’ 1{ ? i| gaandeweg naar elkaar toe onthuld wat de eigenheid van ieder is. leders
h iﬁM{ U persoonlijkheid is als de stam, de heel eigen structuur van de boom. Waarden
S waarmee iemand naar buiten treedt zijn als de takken. De levensbeschouwing
als het onzichtbare wortelstelsel. De onderlinge verschillen kunnen aan het licht komen, naar de mate
waarin het onderlinge vertrouwen groeit.
Freek, al jaren actief in een evangeliegemeente, hecht zeer waarschijnlijk aan een aantal andere
waarden dan Ko en Marja, zijn onkerkelijk personeelsleden. Hun bomen zien er vermoedelijk anders
uit. Door de gespreksaanpak blijkt dat. In eerste instantie kan dat het beste via een omweg. Ik breng
verhalen in van anderen en vraag daarop reactie. Verhalen over waar gebeurde situaties, die eerder
speelden tussen andere ouders en hun kinderen. Zo'n levensecht verhaal vertel ik dan
tot het dilemma, waar de ouders voor stonden, helder is. Dan stop ik en laat ik de groep
in de plaats van de-ouders-uit-het-verhaal soortgelijke afwegingen maken. Hoe kies Ik
als dit mijn dilemma zou zijn? Welke overwegingen en waarden spelen daarbij een rol?
Kortom: de keuze moeten de groepsleden nu zélf maken. Dat geeft levendige gesprekken.
Zeker als blijkt dat er verschillend gekozen wordt. En vaak nog meer, als ik na het groeps-
gesprek vertel wie de ouders en de kinderen uit die verhalen waren. En welke keuze die
ouders toen maakten. En wat het effect ervan was op hun kinderen en op henzelf.
Zo, al doende wordt ieder zich ervan bewust welke waarden hij of zij voor zichzelf als
richtinggevend ervaart. En ook hoe dat bij anderen is.

Van verhelderen naar veranderen

Heeft het zin te ontdekken van welke waarden je blijkt uit te gaan in het leven? Kan een man als Bert
wel veranderen? JA! Op beide vragen. Soms worden takken weggesnoeid in het belang van de boom.
Opdat iets nieuws kan groeien. Maar wil dat werkelijk gebeuren, dan moet het vaak nog dieper gaan.
Echte verandering begint ondergronds. Wat is jouw voedingsbodem? Op Wie teer je?

In een groep hoop ik daar op uit te komen.

In een eenmalige ontmoeting moet je er soms op vooruit lopen. Zoals bij Bert. Tijdens de treinrit vanuit
Roosendaal was hij aan het woord. Maar toen we Rotterdam binnen reden moest ik iets doen. “Sorry,
Bert, maar wil ik nog thuis komen vannacht, dan moet ik nu direct overstappen. Ik moet de laatste trein
naar Zwolle zien te halen. Weet je, ik wil je toch iets zeggen. Ik weet niet goed waarom, maar je hebt
tot nu toe twee keer ‘God’ gezegd. Daar zou je ook eens mee kunnen praten. Ik denk dat het daar
begint.”

Hij kijkt me even aan. “Ik doe al acht maanden niks anders.” “Hoor je iets terug?” Hij zwijgt. Gretig
reageert hij op mijn voorstel eens verder te praten. Ik krabbel mijn telefoonnummer op zijn treinkaartje.
Buiten zie ik hem nog even, starend naar het kaartje en ik besluit voor hem te bidden.

(voor een vervolg zie ‘In beweging..." WAARDEN VORMEN)



