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DE BIJBEL TOT LEVEN
Opening 1%

"Wanavond gaan we met elkaar in op het gebruik van de Bijbel in ons gezin. Maar...
waarom willen we het daar eigenlijk over hebben? De vorige kursusavond werd dit
onderwerp met meerderheid van stemmen gekozen. De toen gestelde vragen liggen
nagenoeg allemaal in de praktische sfeer: wat kun je doen, wat kun je gebruiken e.d.
Uiteraard gaan we daar straks op in. Toch is het zinvol eerst eens van elkaar te
weten: waarom vinden we dit onderwerp nou zo belangrijk? Wat motiveert ons hiervoor?"
Als in de uitwisseling de antwoorden wat mat of clichématig zijn, por ik het vuurtje
op. "Is 't nou wel zo belangrijk? Ik bedoel, de Bijbel in het gezin, da's helemaal
niet zo vanzelfsprekend. Zeker veertien eeuwen lang zijn er telkens nieuwe generaties
christenen gekomen, zonder dat de Bijbel thuis open ging. Immers, pas in de 15e eeuw
werd de boekdrukkunst uitgevonden en in diezelfde eeuw werd voor het eerst de Bijbel
in de volkstaal vertaald. Geloofsoverdracht is dus lange tijd mogelijk geweest zonder
dat de gezinnen over een Bijbel beschikten. Wadrom hechten wij er dan zoveel belang
aan?"

Geloofskracht

Opening 2: :
"We gaan zo meteen in op allerlei vragen die we

De kracht eerder stelden over Bijbelgebruik in het gezin.
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Uit: Vruchtoaar leven Ir/
Opening 3:

"Als we 't vanavond met elkaar hebben over Bijbel-
gebruik met kinderen helpt het om eens van elkaar
te weten wat we daarvan verwachten. De Bijbel is
voor de kinderen een van de vele boeken waar ze mee
in aanraking komen. Wat d6ét het hen als de Bijbel
open gaat? Wat doet het onszelf eigenlijk? Ik laat
nu even een cartoon zien als 'n opstapje voor onze
bespreking."
Als ieder de illustratie heeft kunnen bekijken stel
ik vragen zoals:
# Wanneer pak jij
(welk boek -

nou een boek uit jouw boekenkast?
in welke situatie)
% Wat verwacht je ervan als je dat boek open slaat?
(welk boek - welke betekenis)
% Hoe is dat nu met de Bijbel?
(wanneer lees je erin - welke verwachting)
¥ Is dat voor kinderen net zo?

Opening 4:
"Eén van de vragen die de vorige keer is gesteld betreft de keuze van een goede

kinderbijbel. Da's een belangrijke vraag, want door de vele bomen zie Jje het bos soms



niet meer. Ik heb zitten turven in een paar boekjes en brochures die erover gaan. Tot
1960 was 't nog overzichtelijk. Je kon kiezen uit 9 kinder- en kleuterbi jbels,
waaronder 2 van Anne de Vries en 2 van W.G. van der Hulst. In de 60-er jaren kwamen
er 2 uitgaven bij, dat gaf 11 mogelijkheden. In de 70-er jaren zagen 21 kinderbijbels
het licht, toen had je er dus 32. In de 80-er jaren verschenen er 38. Kortom eind
1989 waren er 70. En inmiddels zijn er wéér een paar nieuwe bijgekomen. (Terzijde: ik
beperk me hierbij tot uitgaven over het Nieuwe Testament. In 1984 waren er al 108
boeken voor kinderen met 0.T. en/of N.T. verhalen!)

Conclusie: keuze te over! Zo dadelijk gaan we een weggetje kappen in dit oerwoud van
mogelijkheden. Maar laten we, voor we daarmee aan het werk gaan, ons eerst eens
afvragen: Wat willen we eigenlijk met een kinderbijbel in ons gezin?"

Na de opening?
Als een groep ouders een avond wil besteden aan Bijbelgebruik begin ik, afhankelijk
van de soort groep, met één van bovenstaande opzetjes. Ik ben ervan overtuigd, dat we
- vbér we ons storten in allerlei 'wat' en 'hoe'-kwesties - ook zicht nodig hebben op
het 'waarom' en 'waartoe'. De rest van zo'n avond wordt toch nog praktisch genoeg. Er
blijkt zoveel te vragen! Hoe praat je over wonderen? Welk hulpmiddelen zijn er? Wat
doe je met kinderen in verschillende leeftijden? Wat moet je met allerlei moderne
theologische visies enz. enz.

Hoe geanimeerd en instruktief zo'n
avond verder ook wordt, bijna
altijd heeft het een open einde. Er
zou nog zoveel meer over te zeggen
zijn. Ik ben dan ook ontzettend
blij, dat we nu het eerste deel

uit de reeks OPKLARING kunnen
aanbieden. De titel van dit deel is
terecht geworden: 'De Bijbel tot
leven'. Dit is de wens die ik in
die vragen van de meeste ouders
proef: Hoe kunnen de woorden van
God gaan leven voor onze kinderen?
Gezien de soorten vragen hebben we
vier invalshoeken gekozen. Zo
ontstond een boekje met 21
artikelen van 18 medewerkers
ondergebracht in vier rubrieken:

% Ervaringen. Vijf verhalen van ouders en grootouders over de praktijk met hun
kinderen, jongeren, kleinkinderen.

# Suggesties. Praktische tips over organisaties, kinderbijbels kiezen,
gezinsgebruiken enz.

% Oriéntatie. Vragen bij bijbelgedeelten, zodat niet alleen dver, maar ook vanuit het
Woord gedacht wordt.

% Achtergrond. Pedagogische en theologische uitgangspunten die de praktijkvragen
moeten ondersteunen.

En natuurlijk - dat spreekt vanzelf bij Navigatormateriaal - worden overal
verwerkingssuggesties gegeven, zodat het niet alleen voor persoonlijk gebruik, maar
zeker ook voor groepen geschikt is. 't Zal duidelijk zijn, mijns inziens een
aanrader!




