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Tussen de spijlen > 2>

Een persoonlijke levensvisie, hoe krijg je die eigenlijk? In de il
traditionele samenleving, die Nederland tot de jaren zestig was, W ,‘
was dit geen vraag. Kijk gewoon uit welke familie een kind komt !
en naar welke school het gaat en je wist al in grote lijnen welke ‘ ’
levenswijze het kind zou gaan volgen. Het vanzelfsprekende
hiervan is nu ondenkbaar. In rap tempo verandert er z6 veel in \\ 8.

de samenleving. Sinds de verzuiling afbrokkelde wordt met de "

regelmaat van de klok uitgebreid bevolkingsonderzoek gedaan

om de levensbeschouwelijke gevoelstemperatuur in ons land te

meten. In 1966 verscheen het eerste God in Nederland-rapport,

50 jaar later volgde de vijfde update. Die onderzoeken tonen de ingrijpende migratie, herverkaveling en
nieuwe bodemontginning van ons levensbeschouwelijke landschap. Afgelopen maart verscheen het lijvige
rapport Buiten kerk en moskee van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Diversiteit en verandering in beeld
is de logische ondertitel. Uit dit onderzoek naar de omgang met zingeving in ons land komen conclusies naar
voren zoals: Nederland is in 2022 het minst gelovige land ter wereld. De zoektocht naar betekenis geven

aan het eigen leven is een individuele zaak geworden. Juist dat strikt individuele kan stress opleveren. Het
afbrokkelen van hiérarchische relatievormen is een andere ontwikkeling die zich ook al langere tijd voordoet.
Normen en gezag worden vooral ontleend aan directe persoonlijke contacten.
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Het seculiere experiment vanaf de jaren zestig

“Als er niemand meer in God gelooft, dan wordt het een zooitje, jongen.” Als jochie hoorde Hans Boutellier in
de zestiger jaren zijn vader dit zeggen. Een halve eeuw later onderzoekt hij of de angst van zijn pa voor zo'n
effect van secularisering terecht is. Zijn ontkerkelijking en individualisering funest voor de samenleving? Kan
moraal en gewetensvorming zonder geloof in een hogere instantie? Of verliezen mensen zich dan in chaos
of ongeluk? Als criminoloog constateert hij dat chaos is uitgebleven, maar het samenleven is wel complexer
geworden. Hij ziet richtingloosheid: er is geen bezield verband en een samenbindend verhaal ontbreekt.
Andere niet-gelovige onderzoekers stuiten op het gemis aan rituelen en gemeenschap. Het belang van die
twee kwaliteiten binnen geloofsgemeenschappen zag socioloog Herman Vuijsje als eerste. In 1990 muntte
hij de term cascoritueel in Pelgrim zonder God (= zowel de boektitel als zijn zelftypering). We laten ons door
niemand meer vertellen hoe het moet, toch zoeken we allemaal naar saamhorigheid. Kan een cascoritueel
dan helpen? Het idee? Je krijgt als consument als het ware een basisproduct aangereikt met mogelijkheden
voor afbouw naar eigen smaak. Zoiets is niet opdringerig, maar geeft wél steun. Zo'n ritueel past zich snel
aan bij veranderende inzichten, gevoels- en geloofsstemmingen. Neem bijvoorbeeld de dodenherdenking op
4 mei. Een nationaal, niet-kerkelijk gebeuren waarbij alle generaties verenigd stil staan bij lijden en schuld in
ons recente verleden. Naast de hoofduitvoering op de Dam bestaan overal in het land lokale varianten.

Mijn persoonlijke ommekeer

Terug naar de startvraag. Ontwikkelen van een eigen levensbeschouwing? Oké, nodig, maar hoe dan? Mijn
kijk daarop was decennia lang nogal eenzijdig. Twee geinige tekeningen van Roel Ottow illustreren hoe

mijn denken in de loop van de tijd verrijkt wordt. Lang ging ik uit van het perspectief van ouders. Zij willen
hun kinderen meegeven hoe het leven in elkaar zit. De veiligheid van het gezin is als een omheinde ruimte
van waaruit het kind om zich heen leert kijken en de wereld en het leven kan verkennen. Dat vraagt tijd, want
er zijn nogal wat levensbeschouwelijke thema'’s. Wat vind je belangrijk in het leven? Waar zou je blij mee
zijn? Hoe ga je om met tegenslagen? Wat doe je met zaken waar je geen controle over kunt krijgen? Dus
zaken die je overstijgen, zoals God, het kwaad, de dood? Van welke normen en waarden ga je uit? Hoe leef
je met wat er in de wereld om je heen gebeurt? enz. enz. Levensbeschouwing omvat nogal wat! Gelukkig
speelt niet alles tegelijk en nemen goedwillende ouders wel de tijd voor hun opvoedverantwoordelijkheid.
Zestien jaar werken bij Koers voor ouders zorgde voor deze logische invalshoek. Maar je kunt ook anders
naar het gebeuren tussen de spijlen kijken. Een ondeugende intro daarvoor is dit gedicht en deze illustratie:



- > out of the box

Er was eens een regenworm in Sneek
die altijd naar de sterren keek,

en fluisterde: hoe schoon, hoe schoon!
Zijn moeder zei: Doe toch gewoon,
kijk naar beneden naar de grond,

dat is normaal, dat is gezond,

kijk naar beneden, zoals ik.
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En toen? Toen kwam de leeuwerik!
Het wormpje, dat naar boven staarde,
zag hem op tijd en kroop in d’aarde,
maar moe, die naar beneden keek,
werd opgegeten (daar in Sneek).

Dus doe nooit wat je moeder zegt, e o = .

dan komt het allemaal terecht. W e
Als in het recente SCP-rapport opnieuw geconcludeerd wordt, dat levensbeschouwing vooral een individuele
zaak is ligt het uitgangspunt dus niet zozeer bij ouders, maar bij elk nieuw mens. Annie M.G. Schmidt zag al
dat dit tot verrassend nieuwe perspectieven kan leiden. En natuurlijk, na 18 jaar werken als GZ-psycholoog
heb ik mijn werkwijze ook volledig omgegooid. Niet langer ouders toerusten bij de opvoedvragen over hun
kinderen, maar inspelen op de eigen vragen en zorgen van de man of vrouw die mij in vertrouwen neemt. En
dat inspireert! Vooral het bruggetjes bouwen naar millennials (geboren tussen 1980 en 2000) en naar jongeren
uit de digi-generatie (geboren na 2000) daagt mij uit. Als ik dan met een van hen op levensbeschouwelijke
issues stuit geef ik soms een cadeautje. Dat is een hulpmiddel uit mijn eerdere werkkring waar ik nu een
precies tegenovergestelde toepassing voor heb. Dat moet ik toelichten.

“... een houtje die je open kan doen”

Van 1995 t/m 2004 organiseerde ik vanuit Koers voor ouders en Okidos weekenden
voor vaders met hun twaalfjarige zoon of dochter. Op zondagmorgen was er altijd een
interactief programma, dat eindigde met een duo-moment. Vader en zoon trokken
zich samen terug, kwamen met elkaar aan de praat en dan had elke vader voor zijn
zoon een kleinigheid, dat je hiernaast op ware grootte ziet afgebeeld. Om dit ritueel
echt persoonlijk te maken had elke man de dag ervoor bedacht wat hij zijn 12-jarige
voor het leven mee wilde geven. Met een paar trefwoorden schreef hij dat dan op de
binnenkant. Onvergetelijk voor sommige jongens, tenminste als ik afga op het briefie
van een knul, die me later schreef hoe hij het weekend had ervaren. Hij vatte dit
samen met; “Leuk, want ik kreeg van papa een houtje die je open kan doen.”
Inmiddels draai ik deze aanpak volledig om. Als levensbeschouwelijke thema'’s tijdens een behandeling aan
bod komen, is dat omdat de cliént die aan de orde stelt. En als dat dan menens is, geef ik dit als geschenk.
Alleen wel blanco. Niks invulling van mijn kant, integendeel. Als huiswerkopdracht formuleer ik iets in de trant
van: Ga de komende tijd eens na wat voor jou belangrijk is. Wat doet er toe? Waar wil je voor gaan? Zet dat
erin. In een volgende ontmoeting is natuurlijk zijn/haar ideevorming daarover ons uitgangspunt. Waar mogelijk
denk ik dan mee over wat helpt om die kerndoelen of -waarden te realiseren.

Eddie’s markeringsmoment

Zo'n 700 jaar geleden ontstond een nieuwe joodse plechtigheid, de ‘bar mitswa'. Dat betekent ‘zoon van het
gebod’ en verwijst naar het meerderjarig worden van een dertienjarige jongen. Eddie Jaku, waar ik in de
bijlage beknopt iets over schrijf, was zich ervan bewust dat hij met deze ceremonie als man werd gezien. En
dus vanaf dat moment “verantwoordelijk voor mijn eigen daden”. Voor zover ik het na kan gaan is dit ritueel
ook voor de ouders hét markeringsmoment voor het bereiken van de volwassenheid. Want bij deze feestelijke
plechtigheid spreekt de vader zich in de gemeenschap uit met deze woorden: “Geloofd zij Hij, die mij heeft
vriigemaakt van de verantwoordelijkheid voor deze jongen.” De overgang van kind naar volwassene zo
nadrukkelijk markeren doet misschien wat archaisch aan. Aan de andere kant onderstreept zo'n ritueel heel
wel, dat de eigenheid van elke nieuwe generatie al vroeg én voluit gerespecteerd wordt.
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Leer uit levensverhalen:

Een eigen levensbeschouwing ontwikkelen?
Lees eens hoe een inspirerend persoon naar
het leven kijkt en trek dan jouw conclusies. Pak
dus een boeiende (auto-)biografie. Keuze te
over. Al is het beste boekje om mee te beginnen
viteraard het verslag van Lucas. Deze arts, die
de meest geciteerde auteur uit de hele wereld-
literatuur werd, deed grondig onderzoek naar het
leven van de belangrijkste persoon ooit: Jezus.
Hem proberen na te volgen is het beste advies
dat er is. Pas eens iets toe uit zijn omgaan met
mensen van allerlei slag. Laat je verrijken door
zijn verhalen en aanwijzingen. Verwoord eens
waarin zijn voorbeeld betekenis kan krijgen voor
jou. Dat zal dan ongetwijfeld richting geven aan
jouw eigen vervolgverhaal.

‘De vriendelijkste man ter wereld’ voldoet
zeker ook als titel voor Jaku's verhaal. Het
is nauwelijks voorstelbaar, dat hij op zijn
100° zo mild terugkijkt op het leven en de
invloed van anderen op zijn bestaan. Deze
fijnmechanicus woog op 25-jarige leeftijd 28
kilo, had toen tyfus en cholera en maar 35%
overlevingskans. Ternauwernood ontkomen
aan de Holocaust deelt hij zijn levenslessen.
Zijn veerkracht blijkt wel uit hoofdstuktitels
zoals: ‘Overal kun je aardige mensen treffen,
zelfs als het vreemden zijn’, ‘lk wil niet mijn
pijn met je delen. Ik deel mijn hoop’ en: ‘Als
je je principes laat varen, raak je jezelf kwijt.’

man ter wc i'C! d

Maak gebruuk van een kieswijzer:
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Ga aan de slag met een nchtsnoer
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Sehgman zette posmeve psychologie op de kaart
met dit standaardwerk. Te lang is de inzet van
psychologen enkel uitgegaan naar het verlichten
van de omstandigheden die het leven ellendig
maken. Daarmee zijn omstandigheden die het
leven de moeite waard maken op de achtergrond
geraakt. Zijn insteek hier is om niet zozeer uit te
gaan van je fouten of zwaktes, maar juist alle
aandacht te richten op sterke punten, talenten,
mogelijkheden. Met veel onderzoeksgegevens
bouwt hij zijn betoog op en worden handvatten
aangereikt om aan drie doelen te werken. Het
plezierige leven — met positieve emoties succes
proberen te bereiken over heden, verleden en
toekomst. Het goede leven - voldoening vinden in
werk, liefde en ouderschap. Het zinvolle leven —
inzet voor iets dat veel groter is dan jezelf.

Kamphuis ordent zijn thema'’s in drie rubrieken.
Over je verhouding tot de wereld, de relatie met
de ander én de verbinding met jezelf. Hij lardeert
zijn opvattingen met tientallen citaten van vooral
westerse denkers. Die leuke, dubbelzinnige titel
ontleent hij aan José Ortega y Gasset. Die zag
het leven als wakker worden op een podium waar
een toneelstuk gespeeld wordt. Met je geboorte
kom je direct terecht in de enige uitvoering van je
leven. Je koos er niet zelf voor, rolt er onvoorbe-
reid in en het leven kent geen generale repetitie.
Het is een eenmalig programma, dat je niet mag
overdoen. Het is dus letterlijk weergaloos leven,
het gaat niet weer. Over 18 keuzethema’s vind je
allerlei spelaanwijzingen.

KIESWIJZER
LEVENS s g
BESCHOUWING

Psychiater George Vaillant omschrijft spiritualiteit
als een mengsel van positieve emoties die ons met
elkaar verbinden. Negatieve emoties als angst en
boosheid zijn vaak cruciaal om te overleven, maar
dan alleen in de tegenwoordige tijd. Terwijl de acht
positieve emoties, die hij onderscheidt, ons helpen
te groeien en opbouwen. Ze rekken onze tolerantie
op, verruimen ons morele kompas, bevorderen
onze creativiteit en helpen ons om in de toekomst
te overleven. Liefde, hoop, vreugde, mededogen,
vergevingsgezindheid, geloof, dankbaarheid en
ontzag worden in 8 hoofdstukken uitgediept op
basis van jarenlang onderzoek van de 72-jarige
schrijver zelf en van vele anderen. Maar naast alle
wetenschappelijke verantwoording en de visionaire
kijk op zingeving, religie en spiritualiteit is het vooral
een inspirerend en hoopgevend boek.

Geor?e EE Vaillant
Spirituele
evolutie

Zingeving als aspect van
de mé‘vgelf]ke natuur 2

Qua originaliteit en bruikbaarheid is Droogers’
boek een topper. Vul je de kieswijzer in dan krijg
je uit 20 levensbeschouwelijke houdingen direct
een indruk waar jij ongeveer staat. Erna kun je
grasduinen in 75 thema'’s, waarbij het steeds
gaat om tegengestelde opinies over zo'n thema.
Weet je direct wat jouw voorkeur is dan volstaat
het om de toelichting op die pagina te lezen. Bij
twijfel kun je op de tegenoverliggende bladzijde
het alternatief bekijken. Nu suggereert het woord
Kieswijzer dat ieder weloverwogen tot besluiten
komt. De levensbeschouwelijke praktijk is vaak
weerbarstiger. Mogelijk maakte je lang geleden
keuzes en blijf daar bij. Misschien maak je steeds
opnieuw keuzes. Of je bent je er niet van bewust
dat je gekozen hebt. Deze gids laat je in alle drie
de gevallen goed in de spiegel kijken.
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