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Vragen naar zingeving

“De roos kent géén waarom, ze bloeit omdat ze bloeit.
Ze let niet op zichzelf, vraagt niet of men haar ziet.”

Eigenlijk ligt het simpel. Tenminste voor rozen Ze geven gewoon gehoor aan een onstuitbare drang
om te leven. Dat is hun zin. Het feit dat ze er zijn rechtvaardigt hun bestaan. Maar bij mensen ligt dat
anders. Wij vragen wél naar een zin die boven het bestaan uitreikt. Waarom leef ik? Waartoe is dit
alles? Waar doe ik het allemaal voor?

De eisen die het leven van alledag aan ons stelt duwen deze lastige vragen meestal weg. En gelukkig
maar, je kunt er niet dagelijks bij stilstaan. De vraag naar de zin ligt er, maar onder de opperviakte. Op
kruispunten in de eigen levensloop, als er gekozen moet worden, komt dat bovendrijven.

Hoe beantwoorden volwassenen aan de vooravond van de jaren negentig vragen over de zin van hun
bestaan? De afgelopen 2 jaar heb ik velen ontmoet tijdens cursusavonden. Aan 23 groepen,
overwegend bestaand uit Hervormde en Gereformeerde dertigers en veertigers, legde ik 3 type
vragen voor, die ook gesteld werden in grootscheepse, landelijke enquetes. Wat vinden de 455
volwassenen die ik ontmoette de moeite waard om zich voor in te zetten?

No. 1 .

Het Sociaal en Cultureel Planbureau legt tweejaarlijks de volgende vraag voor aan duizenden

Nederlanders. Hieronder staan verschillende dingen, die in het leven erg belangrijk kunnen zijn. Kunt

u aangeven, wat u voor uzelf het belangrijkste vindt? (Maar één antwoord aankruisen)

o, Er kon uit 8 ‘dingen’ — je zou dus ook kunnen
0 .

zeggen: uit 8 waarden — alleen maar één

dingen die men in het leven belangrijk vindt : ,
it gekozen worden. De grafiek tekent allerlei

80 + veranderingen sinds 1966. Gezondheid scoort
72% sterk geloof in de afgelopen 20 jaar steeds hoger en is
70 T I inmiddels voor meer dan de helft (52%) van de
Nederlanders de belangrijkste waarde in het
60 + leven geworden. Het geloof in God lijkt
vervangen te worden door het geloof in de
50 + geneeskunde. Werd vroeger opgekeken naar
‘onze dominee’, nu lijkt dat te worden ‘mijn
40 + huisarts’ of ‘mijn specialist.” Dr. Doeke Post
schreef hierover in het Centraal Weekblad:
30 =+ ‘Met de gezondheidszorg schieten we over
ons doel heen. Waarom? Omdat wij een te
20 T groot geloof in de geneeskunde hebben. We
12% goede gezondheid verwachten er alles van, we vertrouwen erop.
10 | e 0 e De arts in de witte jas is de nieuwe priester
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bk s o geworden binnen deze religie. Hij is de
technicus die aan het leven sleutelt.’

19'66 19'75 19%6 1988/89 De 455 cursisten beantwoordden dezelfde
Sociaal en Cuiltureel 23 cursus- vraag, anoniem en direct aan het begin van
Rapport 1986 groepen de 1° cursusavond. Hun reacties tonen een

ander, nogal tegenovergesteld beeld: 72% kiest als no. 1: sterk geloof. Wat een contrast! In de hele
samenleving wordt ‘sterk geloof ‘ in 1986 maar door 6% van de Nederlanders als het belangrijkste
gekozen. De secularisatie zet door: in 1966 was dat nog 15%.

...en de top 3

Bij een soortgelijke 2° vraag die ik voorlegde — ontleend aan het onderzoek ‘God in Nederland’ — kon
gekozen worden uit 25 waarden of doelen die men in het leven kan proberen te bereiken. ledereen
werd gevraagd een eigen top 3 te maken. Ook hiervan de vergelijking op een rij gezet:

de ‘gemiddelde’ Nederlander kiest: de ‘gemiddelde’ cursist kiest:
23% Gezondheid 27%  Liefde
17%  Gelukkig zijn 17%  Godsdienstigheid

16%  Vrede 12%  Innerlijke harmonie



Gezondheid scoort landelijk gezien weer het hoogst. De meeste waarde wordt gehecht aan het eigen
welzijn: gezond, gelukkig en in vrede leven. De mensen die ik ontmoette tijdens de 23 cursussen zien
het duidelijk anders. De omgang met anderen (liefde) en de verhouding tot God (godsdienstigheid)
zitten boven in het denken.

Vragen = graven

Mensen zijn als bomen, zegt Psalm 1. En daar zit veel in. In een fraai fotoboek telde ik 109

afbeeldingen van bomen, maar nergens een foto van een wortelstelsel. Slecht één tekeningetje.
Logisch natuurlijk. Toen Jannie en ik deze zomer een

XYW E vijf jaar oude den kregen werd die met zorg over
N i e gepoot. In de kluit zag je miniem iets van de wortels.
5 A ‘é. \ Vragen naar de zin lijkt daarop. Je vraagt naar het niet

direct zichtbare, anders gezegd: naar iemands
N wortels. Waar haal jij jouw voeding vandaan? Jouw

s N S ie? Als je dat doet moet het behoedzaam
_ ST TN energie i
Y. f’.zﬁ"’ GRITm s gebeuren.
sf : W S TreA LY \7\ SRV D In een multiple choice-vraag aankruisen wat je
Lt i n, e };}i—«_ S '"f;‘\'f belangrijk vindt in het leven leidde bij enkele cursisten

tot protest. En terecht. In werkelijkheid is het niet zo
eenvoudig. 't Gaat niet om de voorkeur voor een of ander wasmiddel of een bepaald type boter. Bij je
diepste drijfveren zit een verhaal.

Daarom legde ik ook een open vraag voor uit het ‘God in Nederland'- onderzoek. Wilt u eens proberen
zo goed mogelijk in uw eigen woorden aan te geven wat voor u persoonlijk uiteindelijk zin aan het
leven geeft? Nu wordt het pas écht interessant! De rubricering van alle antwoorden levert dit beeld.
((De 3 belangrijkste zingevingscategorieén uit het landelijk onderzoek zijn: gezin, materiéle
zelfrealisatie en goede gezondheid. Voor ‘mijn’ cursisten lag het weer beduidend anders: godsdienst /
geestelijke zelfrealisatie, gezin en maatschappelijke instelling / sociale houding.))

Maar dit tussen haken, want het gaat nu niet meer om statistiek, maar vooral om individuele personen.
Het boeiende bij deze vraag is juist dat ieder iets van zijn eigen wortelstelsel laat zien. En dat is zeer
gevarieerd! Zo schrijft iemand over wat hij of zij als uiteindelijk zingevend ervaart: ‘Als mensen fijn met
elkaar omgaan, in geloof maar ook in andere dingen.’ Een ander: ‘Gelukkig zijn en gelukkig maken.’
Een derde: ‘Dat God me vasthoudt. Wegens mijn omstandigheden kan ik het alleen niet aan.’
Uiteindelijk zingevend in het leven? ‘Jezus’schreef iemand. Kort en kernachtig. Maar sommigen lieten
de vraag open, een enkeling lichtte dat schrijvend toe: ‘Te weinig tijd om in te vullen.’ Inderdaad, het is
me ook een vraag. Soms is het makkelijker om aan tre geven wat zeker géén zin heeft: koude oorlog,
milieuvervuiling, honger. Maar de uiteindelijke zin?

Wij, onze omgeving en de kinderen op onze levensweg
Al lezende wil ik doorgaan. Méér vragen, dieper graven. Bij voorkeur overgaan van een anoniem
ingevulde enquete naar een interview en een persoonlijk gesprek. Met 3 invalshoeken:

e Een gesprek in de trant van: “Je schrijft ... kun je dat eens toelichten?” Met vervolgvragen
zoals: Wat gaat er door je heen, als je met zo’n vraag geconfronteerd wordt? Heb je met jouw
beantwoording kunnen aangeven wat jou beweegt? Hoe voedt je deze levensovertuiging van
je? Wat betekent het voor jou in het leven van alledag?

e Een tweede onderwerp van gesprek betreft de omgeving waarin iemand verkeert. Kun je als
perenboom gedijen in een dennenwoud? “Als de mensen om je heen er zo anders over
denken dan jijzelf, hoe ga je daar dan mee om?” Daarop voortbordurend: Merk je de
verschillen op tussen jouzelf en anderen, zoals die uit de enquetes blijken? Hoe uit zich dat in
de buurt? Op je werkplek? in de familiekring? Wat doe je bij grote contrasten? Trek je je
terug? Moet de grond om je heen bewerkt worden? Kun je dat alleen of helpt je als het ware
om in een zelfde groep bomen te staan en dan een eigen atmosfeer te scheppen?

e En ik zou zeker willen uitkomen bij de kinderen in iemands leven. Eventuele eigen kinderen,
maar zeker ook breder: de kinderen die jouw levensweg kruisen. “Dat wat voor jou uiteindelijk
zingevend is, probeer je dat aan te reiken aan een volgende generatie?” Verder gaand met:
Hoe gaat voor hen leven wat voor jou leeft? Zij zijn weer anders, hebben nieuwe groeikracht.
Net als het zaad van planten. Dat zaad kan uitersten van warmte en kou doorstaan, die een
volwassen plant niet zou verdragen. Hoe hou je daar rekening mee? Wat wordt voor hen de
voedingsbodem? Waar krijgen zij de kans te ontkiemen?

De uiteindelijke bedoeling van alle planten is het leveren van zaden om de voortgang van de soort te
verzekeren. Die parallel met de plantenwereld moet zeker worden doorgetrokken. Wie zich hecht aan
‘sterk geloof’ en 'liefde’ zal toch proberen anderen, vooral jongeren, in aanraking te brengen met de
Heer die daar achter staat? Wat mij intrigeert: Hoe wordt dat geprobeerd?



